EYLÜL 


ATİ1,50 YTL (1.500.000:TL) sayı: 68 


YENİ BÖLÜMLER 


BAŞLIYOR 
# 


4 


ii 


SUPERİOR 


je 


© BACARDI.MOJİTG” | Served with fresh lemon. 


sayı 68. eylül 2005 


CNEC-e 

www.cnbce.com 
YENİYAYINDÖNEMİ................... 7 
SİNEKEDİ ör Bindi ür e 14 
GARNIVALE kemana sikm md nz 16 
ONETREEHILL ..................... 20 
SMALINMLE, Sakine gl A >2 
İLERLE Sİ nan m aa Elm ri 25 
SOLUM PAR ves emkruğra gezmesi 25 
HE İİOD sem same emi pü me mea 26 
NEUER me ens Gemi ai li 28 
TWOANDAHALFMEN................ 30 
WTHOUTATRACE ................... 31 
MALCOLM INTHEMIDDLE ............. 32 
ACCORDINGTOJIM .................. 33 
DESPERATE HOUSEWVES ............. 34 
SEİNEEİİD: si eşensümunbonlsemu ii 38 
ARRESTED DEVELOPMENT ............. 39 
THE SİMPSONS sms ey me se 40 
SERİES le iğne gele Di 41 
MİLE. e se öp ig re ai 42 
THEKINGOFOÇUEENS ................ 44 
EVERYBODY LOVESRAYMOND .......... 45 
LASNEBASI şk me si idle 46 
BUFFY THEVAMPIRE SLAYER ........... 48 
ERİ yl li e eri e igin 50 
GİLMORE GİRLS: «arel e re 51 
İNTO THE WEST .... 0 eee ese 52 
EMMY ÖDÜLTÖRENİ ................. 54 
KAÇIRMAYIN ....................... 56 
KUNLAKISI een sz b ii 62 
DÜNYA SİNEMASI ................... 64 
KOMEDİ FİLMLERİ ................... 66 
USTALARA SAYGI .................... 68 
MACERA FİLMLERİ ................... 70 
İRİFİLM BİRDEN ses sase sey üyen emmi 72 id 
RADYO EKSEN © e sanmam kamağ 74 " CARNIVALE 
KLASİK SANNE saran 76 


E HABER AJANSI REKLAM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen imtiyaz sahibi Erman YERDELEN 
Genel Müdür: Cem AYDIN e Genel Müdür Yardımcısı: Görkem YAŞAYAN 

Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu): Serdar ERBAŞ e Tasarım: Ayhan KOÇ e E-Posta: dergi©cnbce.com 
Katkıda Bulunanlar: Hasan Ali ATASOY, Bade BAYSAL, Suha ÇALKIVİK, Gülşah GÜRAY, 

Emrah KOLUKISA, Sevin OKYAY. 


Satış Koordinatörü: Zeynep Metin DALMAN e Tel: O 212 335 4852 Faks: 0 212 335 4898 

Yönetim Yeri: Eski Büyükdere Cad. No: 61 USO Center Maslak - İstanbul e Yayın Türü:. Aylık Yaygın Süreli Yayın 
Renk Ayrımı ve Baskı: Stampa Basım San. Paz. ve Tan. Hiz. A. Ş. Hacıahmet Mah. Eburrıza Dergahı Sk. No: 27 
34440 Dolapdere - İstanbul Tel: 0212 235 9895 e Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul, Ağustos 2005 


WwWWw.Vw.com.tr 


DOĞUŞ OTOMOTİV TOUAREG DANIŞMA HATTI: 0212 335 04 25 


Touareg. “Into The West'i sunar. 


Otomobil aşkına 


dergi©cnbce.com 


ve 


CNBC 


-e 


www.cnbce.com 


çıktınız, neredesiniz, nereye gittiniz, pek 
edinmeye çalışmış. Özellikle “Peki ne yaptınız?” sorusu beni derinden sarstı. 


İlkokul son sınıfta “Tatilde ne yaptınız?” konu 


sokmuş, lüzumsuz detayl 
kardeşim herkes gibi “Sinemaya gittim, Jules Verne okudum, müze & 


diye. Neyse fazla detaya girme 


İlk sorunun yanıtı “Evet” 


üüdü uyayüü uüğgü 


Eleman denize mi gitti * 
Geçen sayıda izleyici sorularına cevap yazmadık. “Okunmuyorsâ yazmayalın 


ufak ufak sıyrılalım, tembelliğe ayırdığımı 
uma olmadı. Meğer 
dergiyi almayacağını söyleyenler, hesap soranlar. 


Aralarında komik o 
almadınız, yoksa cevap veren eleman denize mi gitti?” diye SOrMUŞ, 


1, bu işten de 
z zamana küçük de olsa bir katkı yapalım” dedik, 


ne kadar çok okuyanı varmış bu izleyici sayfalarını. Öfkeli okuyucular, 
, Mesajları görseniz inanamazsınız. 


lanlar da var iabii. Bir okuyucumuz, “Geçen ay hiç mektup mu 
bir diğeri de “Tatile mi 


ine yaptınız?” gibi zincirleme sorularla gereksiz bilgi 


lu manasız kompozisyon ödevi başımı belaya 


ar nedeniyle müdür odasında sorguya çekilmiştim. Yazsana 
ezdim, denize girdim > 


den bu iki güzide izleyicimizin merakını gidermeye çalışalım. 


a Elemanlardan biri olan ben denize gittim, amd aramızda iş 


bölümü yapabiliyoruz: yani “Hadi ben denize gidiyorum, televizyonları kapatır. dergiyi 


sallayın” gibi bir durum yaşanmıyor. 


İkinci soruyu yanıtlarken, (bahsettiğim kötü tecrübe nedeniyle) biraz zorlanıyorum ama 
sizinle bir gözlemimi paylaşabilirim. Balıklama atlayışlarda genel bir ciddiyetsizlik yaşanıyor. 
Estetik bir kaysı olmadığı gibi iskelede oturanlara say8! da kalmamış. Martin Mystere özel 
serisi ile orijinal renkli Buffy kitabım sırılsıklam oldu. Atlayanlar, kendilerini izleyemediği 
için görüntünün de farkında değiller. Ayak, gövde ve kollar son derece uyumsuz ve dağınık 
bir halde havada savruluyor. dizler kırıldığı ve göbek üstü düşüldüğü için küçük çapta bir 
doğal felaket yaşanıyor. En komiği de bu “başarılı” atlayıştan sonra ağır çekim kulaçlarla, 
kafayı çıkarmadan yüzme çabası. 
Yüzmede stil arayış! ayrı bir mesele, benim konum balıklama atlayamayanların çevredekileri 
cezalandırması. Eskiden herkes balıklama atlama çabası içinde değildi. çivileme ve serbest stil 
tercih edenler olduğu gibi; sahilden yavaş yava$ ilerleyip büyük bir ördek kıvamında kendini 
usulca suya bırakanlar da vardı. Bu konuyu yeni yayın döneminde geniş programlarla ekrana 


taşıyacağız. 


ıma geldi. İzleyiciler nedense yeni dönemle ilgili pek soru 
a yeni dönem 


kışında da bazı 


Yeni yayın dönemi dedim de akl 
sormuyor. Ben yeri gelmişken söyleyeyim: 12 Eylül'de akşam kuşağınd 
başlıyor, tekrar dönemi bitiyor. Yeni bölümlere bayılacaksınız. Yayın a 
değişiklikler yaptık. Bazı izleyiciler “Niye ve neye göre” diye sorabilir “Tamamen kişisel 
nedenlerden” diye yanıt verebilirim. Dizilerle ilgili detayları ilerleyen sayfalarda 


bulabilirsiniz. Eylül ayında en dikkat çekici dizi “Carnivale”, en keyifli akşam Pazar. Sürpriz 


dizilerimizin hepsini akışa 
koymadık, “Hızlı tüketmeyelim dikkat dağınıklı yaratmayalım” dedik. 
Keyifli bir dönem daha başlıyor. İyi seyirler. 


GILMORE GİRLS 
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X-Files'ta klimadaki 

Hi yazısını *Selam' diye 

çevirdiğiniz söyleniyor. 

İnanamadım, olmaz öyle şey 

diye iddiaya girdim. Yoksa 

doğru mu gerçekten? 
enis7/9©....net 


Sevgili Enis, 
Ekranda “SELAM' diye altyazı 
görünce ben de koliukian 
düştüm ve bir süre anlamsız 
gözlerle etrafa bakındım. İki 

o ihtimal vardı: Ya çevirmen 
arkadaş hayatında klima 
kullanmamış, hatta görmemişti 
(üstelik klimalardaki yapay 
zeka onu dehşete düşürüyor, 
korkutuyordu); ya da kendince 
zorlama bir espri yapmıştı. 
Hani evde, kapıdan giren 
adamı yemeye hazırlanan bir 
mutant var ya, evin kliması da 
“selam yabancı, bulacaksın 
şimdi belanı” diyor sanki... 
Her neyse, Pazartesi işe gidince 
olayı bizzat araştırdım: Bizim 


çevirmen hakkaten hiç klima 
kullanmamış; üstelik HI 
yazısının, HIGH'ın kısaltması 


olabileceğini düşünmemiş. 
Klimanın SELAM vermesi ona 
daha mantıklı gelmiş, ne de 
olsa X-Files ya dizi... Bu vesile 
ile kendisini bir kez daha 
tebrik ediyorum, eğer klimada 
LO yazsaydı nasıl bir çeviri ile 
karşılaşacağımızı hâlâ merak 
ediyorum. 


G.Y. 


Merhaba CNBC-e, bu size 
gönderdiğim üçüncü mail ne 
yazık ki diğer ikisine cevap 
alamadım. Siz de benimle 
konuşmayan kız arkadaşıma 
benziyorsunuz, o da sizin gibi 
hiçbir mesajıma cevap 
vermiyor... Six Feet Under 5 
dalda Emmy adayı olmuş, söz 
konusu bu adaylık dizinin 
kaçıncı sezonu için geçerli? 
Beşinci sezonu yeni mi 
çekecekler yoksa beşinci 


sezonun finali mi yapıldı? Bu 
adaylık dördüncü sezon için mi 
geçerli, yoksa beşinci sezon 
için mi? En çok merak ettiğim 
siz bu beş sezonu yayınlayacak 
mısınız ve ne zaman Six Feet 
Under posteri vermeyi 
düşünüyorsunuz? 
harun0006©...com 


Harun Bey, 

O kadar çok soru sormuşsunuz 
ki, eğer kız arkadaşınıza da 
böyle mesajlar atıyorsanız 
cevaplamamakta haklı yani... 
Ben de kısmen yanıt 
verebileceğim: Evet, Six Feet 
Under'ın tüm sezonları 
CNBC-e'de ekrana gelecek; 
2. sezon, yıl sonunda 
başlayacak. Soru sormaya o 
kadar kaptırmışsınız ki 
kendinizi, geçen ay Six Feet 
posterini verdiğimizi bile 
atlamışsınız. 


G.Y; 
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bir fincana boşaltın. 
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Kaynatılıp kısa bir süre 
bekletilmiş sıcak suyu (150m1) 
ilave ederken bir yandan da 
karıştırın. 


t 
Artık NESCAFE: 
- Cappuccino'nuz hazır. 


İsteğinize göre-daha fazla 
şeker ilave edebilirsiniz. 


NESCAFE. CAPPUCCINO 


şimdi tek içimlik 
poşetlerde. 
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: Ya şu cnbc-e deki dizileri 

altyazısız yapın ya evet yaa hey 
a biraz okurken çok 

| yoruluyorum yah evet ya... 

| ashleyweekend&...com 

| 
Sayın ashleyweekend, 

| Ne yazacağımı bilmiyor, 
mesajınızın kötü bir şaka 
olmasını umuyorum. 


GuX. 


merhaba biz sizden 2004 
arjantin yapımı dünyaca ünlü 
şarkıcı natalia oreironunda 
başrolünde oynadığı el deseo 
adlı dizinin kanalınızda 
yayınlanmasını istiyoruzzz2277 
lütfen 

dream21126©mynet.com 


Natalia Oreiro 


Sayın Dream2112, 

Hah, şimdi oldu. O diziyi 
bence de yayınlayalım. 
Şaşkınlık ve hatta dehşet 
içindeki izleyicilerimize, 
“Pembe dizi değil, telenovela 
bu” diye nefis bir açıklama 
yaparız. Neyse, TWde olmasa 
da sizin için dergide 
fotoğrafını yayımlıyoruz. 
Şimdilik bu kadarına gücümüz 
yetiyor. 


Gk 


Merhaba 

Size bir şey söyleyeyim mi? 
Bütün o mektuplara rağmen 
aslında yaz aylarında Sizi 
kimse izlemiyor. İzliyormuş gibi 
yapıyorlar. Hava 9'da 
kararırken, kim oturur da 


televizyon başında dizi izler? 
Hem televizyon, camdan gelen 
güneşle aydınlık oluyor 
altyazılar bile okunmuyor. 
Şimdi eylül yaklaşıyor ve günler 
kısalınca gerçekten izlemeye 
başlayacağız. 

Bilin istedik yani. 

Selamlar ve teşekkürler 

İREM KILIÇ 


Sayın Kılıç, 
Eminim ki, “Bir televizyonun 
ratingi camdan vuran güneş 
ışığının şiddetiyle ters 
orantılıdır” şeklinde formüle 
edilebilecek olan teoriniz 
dünya çapında ses getirecek. 
Uyarılarınız için asıl biz size 
teşekkür ediyoruz. 

GK 
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anında hızlı işlem. 


444 0 414 


www.oyakyatirim.com.tr 


OYAK YATIRIM 


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Levent - Beşiktaş / İstanbul 
Tel: (0212) 319 12 00 (pbx) * Faks: (0212) 351 05 99 
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bir © OYAK kuruluşudur 


v 


CNEC-e 


www.cnbce.com 


her pazartesi 20:00 


SAVAŞ AÇIYOR 


Bir kitabı sadece kapağına bakarak eleştirenlerden misiniz? Sözünü ettiğimiz şev gerçekten kitapsa, 
bu çok önemli olmayabilir; ama bir insanın dış görünüşüne bakarak ön yargıyla yaklaşıyorsanız, yanılmış olma ihtimaliniz büyük demektir. 

Bir “kitabevi komedisi? olan Sigc&ed, önyargıların 
tehlikelerini izleyicilerin gözleri önüne serecek. Dizinin yapımcıları bu iş için mükemmel bir başrol 


oyuncusu bulmuşlar: Pamela Anderson. 

Rol aldığı Baywatch ve VIP gibi diziler yüzünden 
insanların kafasında bir 'şablon Pamela? var. Oysa 
Anderson'ın aslında nasıl biri olabileceğini S#gcked'i 
izlerken göreceksiniz. 

Size ait olan kitabevine, erkek arkadaşından telefonda ayrılmaya çalışan Pamela Anderson gelse, 
onun dış görünüşüne bakıp “boş kafalı ve imaj takınülı kültürün vücut bulmuş örneği olduğunu? düşünme ihtimaliniz var. Aslında bu ihtimal çoğu insan için geçerli. 

Siacked'in ilk bölümünde tam da bu oluyor. Sonrası, önyargıların teker teker yıkılmasıyla sürüyor. 
Dizi, izleyicilere zekayla güzelliğin aynı anda ve aynı bedende buluşabileceğini, eleştiri getir- 


meden önce o kişiyi tanıyıp ona bir 
şans vermek gerektiğini öğretiyor. 
Birinci sınıf bir entelektüel olan 
Gavin DeWitr de bu dersi izleyicilerle birlikte alıyor. 


een mmm m 
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THE CULTURE 
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STACKED 


KİTAPLARIN ARASINDA SARIŞIN, GÜZEL VE AKILLI BİR 
KADIN. PAMELA ANDERSON, ÖNYARGILARA KARŞI 


Siacked aynı zamanda Ga- 


vin ve birçok diploması 
olan, ancak hayatta pek / 
bir şey başaramamış zeki kardeşi Stuart'ın orrak oldukları kitabe- © 
vinin de adı. 
Dükkanın diğer 
çalışanıysa alaycı 
ve pesimist tavırlarıyla 
arada çok Zorlayıcı olabilen 
Katrina. Back to the Future film serilerinden tanıdığımız Christopher Lloyd'un 
canlandırdığı dükkanın tek müdavimi ve emekli 
roket profesörü Harold March'ı da unutmamalı. 
İşte bu kitabevi çetesi, Anderson'ın canlandırdığı 
“parti kızı Skyler Dayton'ın erkek arkadaşından ayrılmasına yardımcı oluyor. O andan itibaren hem 
kitabevi hem de genç kadın için hayatın akışı değişiyor. Skyler'in kitabevinde çalışmaya başlaması, 
onlar için karmaşık izleyiciler için eğlenceli bir dö- 


TE 


nem başlatıyor. Skyler Dayton, çevik 
zekasıyla bütün takımı birlikte tutan kişi olacak. 


he Cim Om 


ADINI DUYUNCA Kim olduğunu kabullenmiş Skyler, diğerlerine de 
N iç; kendileriyle barışmayı öğretecek. 
BİRÇOK KİŞİ Siacked ekibi, olağan bir kitap dükkanına hayat 
BENZER getirip herkesi çok eğlendirecek. İzledikten sonra 
TEPKİLER hemen bir kitabevine gidip dizide gördüğünüz ki- 
VERİYOR. OYSA 
PAMELA imei 
ANDERSON (PAMELA ANDERSON KİMDİR? 


BAMBAŞKA BİRİ 


tapları almak isteyeceksiniz. Bu nedenle ön yargıda 
bulunmayın; bu dizi gerçekten komik ve zeki. 


8 Bir Kanada futbolu maçı izlerken, stadyumda gezinen kamera ona odaklandığında 
keşfedildi. 

8 Hayvan hakları koruyucularına verilen Linda McCartney Ödülü'nü 1999 yılında aldı. 
Hayvan hakları örgütü PETA'yı desteklemek 
için de birçok fotoğraf çekimine katılan Anderson, tahmin edersiniz ki bir vejeteryan. 

© Her iki çocuğunu da evinde, ebe yardımıyla doğurdu. 

8 Aile kökeni Finlandiya'ya uzanıyor. Büyük- 
babası Juho Hyytianen, 1908 yılında Finlandiya'yı terk edip, adını Anderson'a çevirdi. 

8 Stuff dergisinin Dünyadaki En Seksi 102 
Kadın listesinde 17. sırada yer aldı. 

8 Kanada'nın yüzüncü kuruluş yılında dogan ilk bebekti. 

© 1 Temmuz 1967 yılında, sabah saat 
© 04:08'de doğdu. 
© o © Barb Wire filminin çekimleri sırasında, o 
zamanki eşi Tommy Lee'den hamile olduğu 
çocuğunu düşürdü. 

© Playboy dergisine on bir kez kapak ola- 
« rak,rekor kırdı. 

6 Eski eşi Tommy Lee ile paylaştığı dövme 
iğnesinden Hepatit C kaptı. 
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“Başlangıçtan önce, cennet ile cehennem arasında gerçekleşen büyük savaştan sonra, Tanrı dünyayı yarattı ve insan dediği yetenek sahibi maymuna 
hakimiyet verdi. Her nesilde bir ışığın, bir de karanlığın mahlukatı doğacaktı. İyilik ve kötülük arasında çok eskiden beri süregelen savaşta kalabalık 
ordular çarpışacaku. O zamanlar sihir, asalet ve 
hayal edilemez bir acımasızlık vardı. İlk atom bombasının Trinity'de denenmesine kadar da böyle oldu. Bundan sonra insanoğlu sonsuza kadar mucize- 
yi mantıkla takas etmiş oldu.” 


TOZ KASESİ 

Carnivale, Samson adlı cüce genel müdürün bu 
iddialı sözleriyle açılıyor ve izleyenleri böyle bir döneme, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik 
bunalımın bütün dünyayı kasıp kavurduğu zamanlara, 1930'lara götürüyor. Bu dönemin özellikle 
Amerika için bir özelliği daha var. 1930'ların başında Amerika'nın güneyinde meydana gelen toz 
fırtınaları, bütün ekonomiye katkıda büyük payı 
olan buğday tarlalarını yok etti. 1939 yılına kadar 
süren bu fırtınalar, beraberinde kuraklığı da getir- 
di. “Dust Bowl (Toz Kasesi) bu büyük bunalım sırasında toz fırtınalarının gerçekleştiği bölgelere, 
orada yaşayan insanlar tarafından verilen isimdi. 
Dizide de toz sarısı hakim renk olarak bu dönemi 
temsil ediyor. Bu tozun üstünüze yapıştığını hissedip duş almak isteyebilirsiniz. 


BEN'İN GÜÇLERİ 

Carnivale, iyilik ile kötülük arasındaki son savaşta Toz Kasesi'nin ortasında seyahat eden bir 
karnaval ve ucubelerinin dengeler üzerindeki oyununu anlatıyor. Annesinin ölümünden sonra karnavala sığınmak zorunda kalan Ben Hawkins'in 
henüz sınırlarını tam olarak bilmediği özel güçleri 
var. Ben, sakartları iyileştirebiliyor ve ölüleri de diriltebiliyor, ama hepsinin bir bedeli var. 

Ben, diğer yandan California'da yaşayan Metodist bir vaiz olan Justin Crowe'la aynı gizemli ve 
şifreli rüyaları paylaşıyor. Justin bu rüyaları Tanrinin ona gönderdiği mesajlar olarak yorumlayıp, 
onun isteklerini yerine getirdiğini düşünerek olagandışı yeteneklerini geliştirmeye başlamıştır. Ancak vaizin planları rahatsız edici ve trajik sonuçlar 
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doğuracaktır. Sihrin bu son çağında, kaderleri birleşen Ben ve Justin bilinçli ya da bilinçsiz olarak iyilik ve kötülük arasındaki büyük çarpışmaya doğru 
sürükleniyorlar. 

İyilik ile kötülük arasındaki çizgi oldukça bulanık. Kimin hangi tarafı seçeceği ise belli değil. 

Ben Hawkins ve Justin dizinin baş karakterleri 
gibi görünse de dizide bir çok ilginç karakter ve alt 
hikayeler var. En İyi Kostüm ve Makyaj dahil birçok dalda ödül kazanan Carnivale, tarot okuyucu- 


BEN HAWKINS 

Çocukken, babası Henry Scudder tarafından 
terk edilen Ben, insanlardan uzakta, Oklohama'da Toz Kasesi'nin orta yerinde bir çiftlikte 
aşırı dindar ve ruh sağlığı bozuk annesi Flora 
Hawkins tarafından yetiştirildi. 

Henüz küçük yaşlarda doğaüstü iyileştirme 
güçleri ortaya çıktı. Bu durumdan korkan annesi, onu şeytanın çocuğu olmakla suçladı ve 
1934 yılında toz fırtınasının güçlüklerine dayanamayarak ölene kadar, onu duygusal ve fiziksel olarak reddetti. 

Tam da bu noktada devreye giren Carnivale 
üyeleri, Ben'e annesinin cenazesi için yardım 
ettiler ve onu çiftliğe yapılan saldırıdan kurtardılar. Karnavalın onlara katılma teklifini kabul eden Ben'in geçmişinde gizli kalmış korkunç olaylar var ve Ben'in iyileştirme gücünün 
de bir bedeli mutlaka olacak. 
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su ve onun telekinetik annesinden, kör bir zihin 
okuyucuya, sakallı kadından yapışık ikizlere kadar 
renkli karakterleriyle dikkat çekiyor. 

Karnavalın müdürü cüce Samson da dizinin merak uyandıran karakterlerinden biri. Bunun nedeni 
de kimsenin şu ana kadar görmediği, karnavalın gizemli yöneticisi '“Manager'ın sağ kolu olması. 

Carnivale, kazandığı görüntü ödülleriyle aldığı 
övgüleri hak ettiğini isparlarken 2005 yılı Emmy 
Ödülleri'ne de sekiz dalda aday gösterildi. 


CARNIVALE'İN KAHRAMANLARI 


IRIS CROWE 

Annelerinin ölümünden sonra Justin'e bakan 
Iris, kardeşinin bastırdığı özel yeteneklerini Tanr'nın isteklerini yerine getirmesi için ona gönderdiğine inanıyor. Justin'e görünen hayaller 
üzerine harekete geçme zamanının geldiğine 
inandı ve ilahi kaderini izlemesi için kardeşini 
destekledi. Aşırı derecede sadık ve ateşli bir şekilde koruyucu olan Iris, hayatını Justin'e hizmet 
ve bağlılığa adamıştır. 


SOFHE 

Bir zamanlar, tanınan bir tarot kartı okuyucusu 
olan Apollonia Bojakshiya, Sophie'nin doğumundaki karışıklıklardan dolayı katatonik kalmış ve hareket edememektedir. Bugün annesiyle telepatik bir bağ paylaşan Sophie bu yolla Apollonia'nın kehanetlerini aktarıyor. 

Bu ortak yaşam, geçimlerini sağlıyor ve Apollania'ya, Sophie'nin sahip olabileceği her düşünce ve duyguya da giriş sağlamış oluyor. Asla gerçek bir 'iç ses” geliştiremeyen Sophie 
büyüdükçe annesinin bu baskısından kurtul 
mak istiyor, ama bunu başarması çok güç. 


SAMSON 

Edgar 'Samson' Leonhardt, 'cüce' kariyerine Coney Adası'nda 1904 yılında başladı. 
Daha sonra 1912 yılında o zamanlar Hyde 
& Teller Company'nin sahibi olduğu Camivale dahil, gezici gösterilerde çalışmaya 
başladı. 

Samson kısa sürede göstericilikten genel 
müdürlük görevine yükseldi. Şov, 'Manager tarafından satın alındığında bu pozisyonu bir süreliğine Profesör Lodz'a devretmek zorunda kalsa da, daha sonra işini geri alıp Manager'in sağ kolu oldu. 


LODZ 
Profesör Ermst Lodz, kayıp dansçı ayısını ararken Polonya'da Amerikan göçmeni Henry Scudder ile bir savaş alanında karşılaşır. 

Lodz, kurtardığı Scudder'ın özel 
güçleri olduğunu öğrenir. Birlikte 
Belgrad'tan Paris'e kadar yolculuk edip, zengin Avrupalılara 
gösteriler sunarlar. 

Scudder şovdan ayrılmaya karar 
verince, Lodz ortağından gücünün bir parçasını ister. Scudder, 
Lodz'a psişik güçler verir, ama 
bedel olarak görme yetisini alır. 
Lodz, o günden bu yana da intikam için Scudder'ın peşinde. 


BROTHER JUSTIN CROWE 

Metodist bir vaiz olan Justin, annesi Plemina tren kazasında öldükten sonra ablası Iris ile yalnız kalır. Justinin de Ben Hawkins gibi genç yaşta, diğerlerinin ruhlarını görmenin yanı sıra illüzyon ve telekinesis gibi dogaüstü güçleri ortaya çıkmıştır. Onların ölümcül etkilerinden korkan genç Justin, bu yeteneklerini kullanmama kararı alır. Kendini sadece cemaatine değil, Toz 
Kasesi'nden gelen fakirlere de adayan Justin, güçlerini yeniden kullanmasına neden olan vahiysel rüyalar 
ve imgeler görmeye başlar. 
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ONE TREE HİLL 


SIRLAR VE KARMAŞIK İLİŞKİLER. BASKETBOL SAHALARINDAN 
TAŞAN HEYECANIN DA DAHİL OLDUĞU YEPYENİ BİR GENÇLİK DİZİSİ 


Lucas ve Nathan Scotr. Geceleri arkadaşlarıyla parkta basketbol oyna- 
Aynı soyadını paylaşan iki delikanlıdan biri, Nat- (oyan Lucas ise annesi Karen ile oturuyor ve Steinhan, okudukları okulun basketbol takımının yıldızı o beck, Shakespeare gibi yazarların kitaplarından ka- 
ve zengin babasının da gayretiyle, geleceği daha O fasını kaldırdığı zamanlarda amcası Keith Scott'ın 


parlak gibi görüneni. otomobil tamirhanesinde çalışıyor. 


JAMES LAFFERTY (NATHAN) 


Dikkatli izleyicilerimiz James Lafferty'yi konuk oyuncu olarak rol aldığı Boston Public dizisinden anımsayabilir. Bu, bir hayli küçük olacağanı tahmin ettiğimiz izleyici grubundan bazıları ise Lafferty'nin 
Boston Public'te canlandırdığı Michael karakteri ile One Tree 
Hill'de canlandırdığı Nathan karakterinin aynı soyadını (Scott) paylaştığını anımsayabilir ki bu gerçekten çok, çok dikkatli birer izleyici 
olduklarını ispatlar. 

25 Temmuz 1985'de California'da doğan James Lafferiy de mesleğe erken başlayanlardan. Daha 7 yaşında figüran olarak gitmeye 
başladığı setlerde ilk konuşmalı rolünü 10 yaşında kapan Lafferty, 
canlandırdığı Nathan karakteri gibi iyi bir basketbol oyuncusu. Okul 
takımında da oynamış olan James'in MVP ödüllü bir sporcu oldugunun altını çizmek isteriz. Çocuk boş değil yani. 


Aynı şehirde olmalarına rağmen bambaşka ha- 

CHAD M. MURRAY (LUCAS) 
One Tree Hill'in iki yakışıklısından birini, Lucas 
Scott'ı canlandıran Chad Michael Murray aslında hiç de yabancı bir isim değil bizler için. Kendisini halen CNBC-e'de yayınlanan Gilmore 
Girls ve yine CNBC-e'de izlediğimiz Dawson's 
Creek dizilerinden tanıyoruz. 

24 Ağustos 1981'de New York'ta dünyaya gelen Chad'in dördü erkek, toplam beş kardeşi 
var. Henüz dört yaşındayken kalabalık ailesinin 
eğlence gecelerinde şarkı- 


yatlar yaşayan bu iki gencin kaderleri, bir gece, maç 
çıkışı okul otobüsünü ödünç alan takım elemanlarının yakalanmasıyla kesişecek. Okul basketbol takımının büyük bir bölümü aldıkları ceza yüzünden 
sezonu kapatırken, Coach Whitey Durham oyuncu 
eksikliğini gidermek için, biraz da Keith'in telkinleriyle, Lucas'a takıma girmesi için teklifte bulunur. 
Bu teklif, yıllar önce oğlu Lucas'ı ve evlenmediği 
sevgilisi Karen'i bırakıp giden Dan Scott'ı telaşlandırır ve gerçek oğlu olarak bağrına bastığı Nathan'ın geleceği konusunda endişe et- 


meye başlar. Babasının da zorlamasıyla kardeşi Lucas ile yüzleşmeye giden Nathan ona birebir maç teklifin- 
de bulunacak ve kazanan, takımın 
gerçek hakimi olacaktır. 


İKİ KARDEŞİN REKABETİ 

Aynı takım için mücadele eden Lucas ve Nathan'ı karşı karşıya getiren 
sadece basketbol değil tabii. Nathan'ın baştan beri sorunlu bir ilişki 
yaşadığı anlaşılan sevgilisi Peyton için 
de bir rekabet beklemektedir onları. 
Takımın amigo kızlarından olan Peyton, dinlediği müzikler ve yaşadığı 
hayat tarzı itibariyle Nathan'dan çok, 
Lucas'a yakın gibi görünse de zorlu ve 


karışık bir aşk üçgeninin ufukta belirdiğini görmek 


pek zor değil. 


One Tree Hill, basketbol sahalarından taşan he- 


yecanın da dahil olduğ yepyeniu bir gençlik dizisi. 


lar söyleyen ve skeçlerde 
oynayan Chad'in geleceği 
daha o günlerden belliymiş. 15 yaşındayken bir 
spor sakatlanması sonucu 
kaldırıldığı hastanede bir 
hemşirenin teşvikiyle modellik yapmaya karar ver- 
© miş. İki yıl sonra bu saye- 
“de bir burs kazanan 
Chad'in Los Angeles'ta bir 
yetenek avcısı tarafından 
keşfedilmesine önayak olduğu kesin. 

Beyazperdede son olarak 
House Of Wax adlı filmde 
karşımıza çıkan Chad Michael Murray'in şu sıralar dünyanın dört bir yanında popülaritesi artıyor. Kısa süre içinde 
Hollywood'un yeni jönlerinden biri olması beklenen aktör, One Tree Hill ile ekranda. 
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YENİ DİZ 


MALLVİLLE 


HER EFSANENİN BİR BAŞLANGICI VARDIR. 


EFSANEDEN ÖNCE CLARK KENT ADINDA BİR LİSE ÖĞRENCİSİ VARDI. 


Superman efsanesini Jerry Siegel ve Joe Shuster, 
çizgi roman olarak 1936 yılında başlatmış olsalar 
bile “O bir kuş. O bir uçak. Hayır, o Süperman!” 
sloganı asıl olarak Sısperman film serisiyle akıllara 
kazındı. Bu yıl içinde kaybettiğimiz Christopher 
Reeves sayesinde, gizli kimliği olarak Daily Planet'ta gazetecilik yapan ve meslektaşı Lois Lane'i 


umutsuzca seven Superman'i tanımayan kalmadı. 


e 
Le) 


Zaten dünyanın gelmiş geçmiş en bilindik çizgi 
roman kahramanlarından olan bu 'çelikten adam” 
kısa sürede sadece ABD'de değil, tüm dünyada o kadar ünlü oldu ki çocuklar evcilik yerine Superman'cilik oynamaya başladılar. 


EFSANEDEN ÖNCESİ 

Peki 20'li yaşlarının sonlarında tanıdığımız Superman bir efsane, bir ikon olmadan 
önce kimdi, ne yapıyordu? Nasıl süper bir kahraman oldu? 

Her süper kahramanın bir başlangıcı vardır. Superman'den önce de 
Clark Kent adında bir genç adam vardı. İşte Smallville, bizi daha Superman'in var olmadığı, Clark Kent'in 
16 yaşında olup liseye yeni başladığı; 
ancak güçlerinden ya da kim oldugundan habersiz olduğu zamanlara 
götürüyor. 

Clark Kentin kırmızı botları ve 
mavi taytı henüz yok. Uçamıyor da! 
© Bilmediği nedenlerle herkesten daha 
hızlı ve daha güçlü. Yetişkinliğe geçiş 
her zaman mücadelelerle doludur, ancak takdir edersiniz ki bu geçiş Clark 
için özellikle daha zor gerçekleşiyor. 

Smallville ilk aşk, okul ve gelecek 
gibi normal sorunlar yaşayan bu genç 
adamın süper kahramana dönüşme 
» sürecinin hikayesi. 


METEOR YAĞMURU 

Hikaye, 1989 yılında Kansas'ta küçük ve şirin bir kasaba olan Smallvillede başlıyor. Hayatın son derece 
4 normal yaşandığı bu kasabada her 
şey, ölüm saçan bir meteor yağmuruyla değişir. Saniyeler içinde, Lana 
Lang adlı küçük bir kız ailesinin öldü- 


günü görür. Lionel Luther adlı bir sanayicinin oğ- 


lu olan Lex, meteorun darbesiyle ölümden döner, 
ancak tamamen kel kalır. 

Kasaba yerle bir olur ve çocukları olmayan Jonathan ve Marıha Kent adındaki bir çift, meteor 
olduğunu düşündükleri bir cisimden son anda 
kurtulmayı başarırlar. Kendilerine geldiklerinde 
küçük bir çocuk ve bir uzay gemisinden geriye kalanları bulurlar. Çocuk sahibi olamayan çift, bunu Tanrı'nın bir işareti olarak görür ve Clark olarak adlandıracakları üç yaşlarındaki bu çocuğu 
evlat edinirler. 


CLARK'IN ÇEVRESİ 
Bu olayın üstünden geçen 14 yıl, kasaba sakinlerinde kapanmayacak yaralar bırakmıştır ve meteorun bıraktığı radyoaktif etkiler hiç de doğal olmayan olaylara neden olmuştur. e 
Dizinin adının Sazal/ville olmasından da anlaş; 
labileceği gibi bu dizi sadece Clark Kent karakte- 
ilk aşkı 
Lana Lang'i ve ileride ezeli düşmanı olacak Lex 
Luther karakterini de derinlemesine takdim edi- 


rini değil, Clark'ın ailesini, arkadaşlarını, 


CLARK KENT: Clark Kent, küçük bir çocukken Dünya'ya zorunlu iniş yapan genç bir uzaylıdır. Onu bulan Jonathan ve Martha Kent tarafından evlatlık 
edinilmiş ve basit bir hayat sürmüştür. Clark, bir 
takım özel güçleri ortaya çıkınca, bunları kötüyü 
engelleyip iyilik yapmak ve sevdiklerini korumak 
için kullanmaya karar verir. 


LANA LANG: Okulun en güzel kızlarından olan Lana 
Lang'in, Clark'ın kalbini çalmış olduğu bir gerçek. 
Lana'nın anne babası, Clark'ı Smallville'e getiren 
meteor yağmurunda ölmüşlerdi. Bakımını teyzesi 
Nell'in üstlendiği eski bir ponpon kız olan duyarlı 
ve zeki Lana, yenilenmiş sinemanın içindeki kahve 
dükkanı Talon'u işletiyor. 


LEX LUTHOR: Azimli ve kurnaz Lex Luthor, kaza sonucu gerçekleşen bir karşılaşmadan sonra, 


“Clark'ın en yakın arkadaşlarından biri olur. Zengin 


ve güçlü babası Lionel ile arası açık olan Lex, babasının Smaliville'deki suni gübre fabrikasını işletiyor. Gücünü ve bağlantılarını Clark için kullanmaktan çekinmiyor. 


uzak, ama gerilimi sürekli ayakta tutuyor. Müzik 
öne çıkmamasına karşın, kavga sahnelerinde vurmalı çalgıların yarattığı atmosfer etkileyici. 

Kubrick, kendine özgü bir “kara film? stili ile karanlık köşelerden el kamerası ile çekimler yapar. 
O dönemde, sokak sahnelerindeki çekimlerde bu 
tür bir teknik kullanılması için gereken izni alma- i de g 
mıştır, ancak bu tekniğin yararı çok daha sonraları anlaşılacaktır. Kısıtlı bütçesi, bağımsız yapımcılığı gözönüne alındığında, film şaşırtıcı derecede 
başarılı olur. 


ÖZEL BİR FİLM 

Öyküsünün ötesinde insanı etkileyen, tanımlanması zor bir hava hakim filme. 1950'lerin 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan refah döneminde 
gençlerin yaşadığı yabancılaşma ve hayal kırıklıklarını, birbirleriyle iletişim kuramayan sevgilileri 
olanca çıplaklığı ile yansıtabilmeyi başarmıştır. 

O dönemin gençliği, yaşamlarını kontrol altında 


tutan güçler karşısında tek umutlarını, çimenlerin 
daha yeşil olduğu bir yere kaçıp gitmeye bağlamışur. Gerçekten de Killer's Kiss, o kuşağın çocuklarından çoğunun şehirden kaçışını yansıtır. 
Kubrick'in karakterleri, daha sonraki filmlerinde kendilerinden kaçmaya başlamıştır. Sinemanın 
aykırı ustası Kubrick'in filmografisine hakim olmak isteyenler için, Ağustos “fırsatlar ayr”. 
Killer's Kiss'i 11 Ağustos'ta The Killing 


B— — ve 18 Ağustos'ta Paths of Glory izliyor. 
Suha Çalkıvik 
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yor. Yalnız bir süper kahramanın doğuşunu de- 


gil, henüz 21 yaşında olan Lex Luther'in bir kahraman olmak isterken nasıl “kötü adama? dönüştüğünün hikayesini de izleyeceğiz. 


DOSTLUKLA BAŞLAYAN DÜŞMANLIK 

Karakterlerle ilgili en güzel sürprizlerden biri 
de Lex Luther ile Clark'ın karmaşık dostlukları. 
Supermen film serisinde düşman olan bu ikilinin 
geçmişi sizi çok şaşırtacak. Clark, Lex'i hiç sahip 
olmadığı ağabeyi olarak görürken, Lex ise bu 
küçük kasabada güvenebileceği birilerini buldugu için memnun. İkinci sürpriz de Clark'ın ailesinin çizgi romandakinden çok daha genç portre 
edilmiş olması. ji 

Superman gibi olağanüstü güçlere sahip biri 
dünyayı yönetebilecekken neden kendini insanlığa hizmet ermeye adayıp normal bir insan yaşantısını seçer? 

Böyle inanılmaz güçlere sahip bir adam nasıl 
olur da bu kadar mütevazı birine dönüşebilir? 
Smallville'de hep birlikte bu soruların yanıtlarını 
arayacağız. Sadece kahraman olarak Superman'in değil, insan olarak Clark Kenv'in gelişimine de şahitlik edeceğiz. 
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CHLOE SULLİVAN: Clark'ın arkadaşı Chloe, lise gazetesi Torch'un baş editörü. Chloe ve Clark birbirlerine çok değer verseler de Chloe'nin Clark için 
beslediği karşılık bulamayan bazı duyguları var. 
Chloe zeki ve Smaliville'de gerçekleşen tuhaf olaylar nedeniyle kendini güvende hissetmiyor. 


PETE ROSS: Clark'ın en yakın arkadaşı olan Pete, 
dünyanın sıradışı dostuna sahip tipik bir liseli 
genç. Pete sonuna kadar sadık bir arkadaş. Özellikle de çok az kişinin bildiği Clark'ın sırrını öğrendiğinde bunu kanıtlıyor. 


JONATHAN KENT: Clark'ın babası Jonathan, 
kendisini ailesi ve kasaba için en iyisi olduğuna 
inandığını yapmaya adamış bir çiftçi. Çalışkan ve 
dürüst Jonathan için bu Luthorlar'dan uzak durmak 
anlamına geliyor. 


MARTHA KENT: Martha, uzun yıllar çocuk sahibi 
olamadı. Clark'ı bulduklarındaysa onu evlat 
edinmek için bir saniye bile tereddüt etmedi. Jonathan gibi o da hayatını ailesine karşı beslediği sevgi etrafında yaşıyor. Clark'ın hayatlarına girişini mucizevi bir hediye olarak görüyor. 


Rİ 20:00 SMALIVILLE 21:00 THE X-FILES | 22:00 THE 4400 | 23:00 NIP/TUCK | 24:00 SOUTH PARK 


THE X-FİLES 


MULDER VE SCULLY YENİ BÖLÜMLERDE GERÇEĞİ ARAMAYA DEVAM 
EDİYORLAR. İŞTE BU AY YAŞANACAKLARDAN BAZILARI 


TRIANGLE 

5 Mulder ve Scully arasında ekranda gerçekleşecek 
dört öpüşmeden ilki, bu bölümde yer alıyor. 

s Kullanılan kostümlerin çoğu daha önce Tifanic 
adlı filmde kullanılmıştı. 

8 Bu bölüm The Wizard of Oz hikayesine saygı 
göstergesi olarak, Alfred Hitchcock'un 1248 yapımı 
Rope adlı filminde kullanılan tarzla çekildi. 

DREAMLANDI 

8 Çöldeki benzin istasyonu dizi için inşa edildi. 

8 Mulder'ın, aynada kendi yansıması yerine Morris'inkini görmesi, 1933 yapımı klasik komedi Duck 
Soup”aki bir sahnenin yeniden canlandırılması. 

DREAMLAND II 

8 Mulder'in odasının görüntülendiği ilk bölüm. 

8 Fletcher, Saddam Hüseyin'in aslında John Gillnitz adında bir tiyatro oyuncusu olduğunu söylüyor. 


Bu isim yazarların isimlerinin birleşimidir. 


SOUTH PARK 


KENNY, YEDİNCİ SEZONDA SADECE BİR KEZ ÖLECEK. ZAVALLI 
KENNY'NİN EN AZINDAN HER BÖLÜM ÖLMESİNDEN İYİDİR 


South Park, yedinci sezon bölümleriyle CNBC-e (Ode ölmeyecek olması. South Park hayranları için 
ekranında olacak. Yeni bölümlerin en büyük özel- o Kenny'nin yeri çok ayrı, “Mağdurun yanında olmak? 
liklerinden biri, kadersiz Kenny'nin artık her bölüm- — psikolojisiyle mi ilgilidir bilinmez, onu sevmeyen 
yok gibi. Bir süre “gerçekten? öldüğü açıklanan ve uzun süre ortalarda görünmeyen Kenny, South Park'a dönüşünün ardından, 
talihsiz kazalardan da kurtulmuştu. Yedinci sezonun, izleyeceğimiz yeni bölümlerinde sadece bir kez ölecek. 

Ne zaman olacağını sürprizi 
bozmamak adına saklamayı tercih ediyoruz, sadece ipucu olarak bu işte Saddam Hüseyin'in 
parmağı olacağı söyleyelim. 


e) 
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THE 4400 


İNSANLIĞI BEKLEYEN KORKUNÇ SONU SADECE ONLAR 
ENGELLEYEBİLİR. KAÇIRILMA NEDENLERİ ORTAYA ÇIKAN 4400 
KİŞİNİN HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ 


Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan, sonra da 
bir 11 Temmuz günü ansızın ve açıklanamayan bir 
şekilde geri dönen 4400 kişi artık telepati ya da geleceği görme gibi özel yeteneklere sahip. 

Kaçırılmalarının (ya da geri dönmelerinin) bir nedeni olduğu biliniyor. Onlar gelecekte insanoğlunu 


JORDAN COLLIER 

Yaş: 40 

Doğum Tarihi: 12 Mart 1963 
Saç Rengi: Kahverengi 

Eş: Yok 

Çocuk: Yok 

Kaçırılma Tarihi: 10 Nisan 2002 
Kaçırılma Yeri: New York 

Başarılı milyoner ve Collier International'ın başkanı 

Kaçırılma Sonrası Notlar: 


- 4400 üyelerine ikamet sağlamak için Arcadia 


Estates'i açtı. 

- Kısa süre sonra Arcadia Estates'i kapattı ve geri dönenler ve içlerindeki 4400'ü keşfetmek isteyen normal insanlar için 4400 Merkezi'ni açtı. 

- Halka 4400'ün gelecekten geri gönderildiğini 
açıklayan bir kitap yazdı. 


LILY MOORE 
Yaş: 27 


Saç Rengi: Sarı 


Eş: Brian Moore 
Çocuk: 1 kız 


Doğum Tarihi: 4 Ağustos 1966 


Kaçırılma Tarihi: 26 Mayıs 1993 
Kaçırılma Yeri: Orlando 


bekleyen korkunç sonun önüne geçmek için görev- 


lendirildi. Ancak kimse bunun nasıl gerçekleşeceğini bilmiyor. 4400 kişi döneli tam bir yıl oldu. Bu yıl 
içinde çok şey değişti. 4400 kişinin topluma uyum 
çabası sürüyor. Kaçırılmalarının arkasındaki giz 
perdesi ise gittikçe daha çok aralanıyor. 


- Kaçırıldığında tatildeydi. 
Kaçırılma Sonrası Notlar 

- Döndüğünde hamile olduğunu 
öğrendi. 

- Son ikamet yeri, 4400 üyesi Richard Tyler ile birlikte Seattle'da 
Arcadia Estates'di. 

- Şu anki yeri bilinmiyor. 


RICHARD TYLER 

Yaş: 30 

Doğum Tarihi: 18 Eylül 1922 
Saç Rengi: Siyah 

Eş: Yok 

Çocuk: Yok 

Kaçırılma Tarihi: 11 Mayıs 1951 
Kaçırılma Yeri: Kore 

- Kore Savaşı sırasında Hava Kuvvetleri pilotu. 


MAJA RUTLEDGE 
Yaş: 9 

Doğum Tarihi: 28 Şubat 1938 

Saç Rengi: : Sarı 

Eş: Yok 

Çocuk: Yok 

Kaçırılma Tarihi: 3 Mari 1946 

Kaçırılma Yeri: Crescent City, CA 

- Bilgi yok. 

Kaçırılma Sonrası Notlar 

- Geleceği görebilme yeteneği ile döndü. 

- Kenneth ve Patty Griffin tarafından evlatlık edinildi, ama kısa süre sonra açıklama yapılmadan 
geri verildi. NTAC sonradan bunun gelecekle ilgili tahminlerinden dolayı olduğuna karar verdi. 
- Sonra NTAC Ajanı Diana Skouris ile yaşamaya 
başladı. Ajan Skouris onu evlatlık edindi. 


- İki Hava Madalyası var. 

Kaçırılma Sonrası Notlar 

- Kaçırılmadan önce nişanlandığı kadının torunu, 
Lily Moore ile birbirlerine aşık oldular. 

- Şu anki yeri bilinmiyor. Jordan Collier'in, Lily ve 
bebeklerine duyduğu özel ilgiden rahatsız olup dağ- 
da bir kulübede Lily ile yaşamaya başladı. 


SHAWN FARRELL 

Yaş: 18 

Doğum Tarihi: 12 Aralık 1983 

Saç Rengi: : Açık kahverengi 

Eş: Yok 

Çocuk: Yok 

Kaçırılma Tarihi: 22 Nisan 2001 

Kaçırılma Yeri: Highland Beach, WA 

- En son kuzeni Kyle Baldwin ile görüldü. Kyle 
yetkililer tarafından komada bulundu. 

- NTAC Ajanı Tom Baldwin'in yeğeni. 
Kaçırılma Sonrası Notlar 

- Bir insanın hayat gücünü emip, tekrar iyileştir- 


me yeteneğine sahip. 

- Kardeşi Danny'nin kız arkadaşı Nikki ile birlikte oldu ve kardeşi bunu öğrenince evi terk etti. 

- Şu anda 4400 merkezinde Jordan Collier'in koruması altında yaşıyor. 


DİZİLER 
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NIP/TUCK 


SIRLAR AÇIKLANIYOR. e i 
YENİ SEZONUN KİLİT $ — 
İSMİ MATT. ik j v 
UNUTMAYIN, 

GÜZELLİK İŞİ BAZEN 
ÇİRKİNLEŞEBİLİR 
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Nip/Tuck'ın ikinci sezonunda dengeler iyice bozulacak. Julian McMahon'ın canlandırdığı Christian Troy ortalığı yine birbirine katacak. Christian'ın, evlat edinmek istediği bebeği kaybedince teselli için ortağı Sean'ın eşi Julia'ya gitmesi, geri dönüşü olmayan olaylar zincirini başlatıyor. Julian'ın 
ağzından dökülecek sırdan sonra bir daha hiçbir 
şey aynı olmayacak. 


e Yeni sezonu birbirine katacak 
sır, dizinin genç yüzü Matt ile 
yakından ilgili. 

John Hensley, Nip/Tuck'ta 
17 yaşında bir karakteri canlandırıyor. Masum bakışlarıyla 
Hensley'nin, dizide oynadığı 

karakterin yaşında olması 
ihtimalinin yüksek oldu- 


gunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 17 yaşındaki 
Matt rolünün üstesinden başarıyla gelen Hensley, 
aslında 28 yaşında. 


İDEAL KAHRAMAN YOK 

“Pilot bölümü okudum ve bu kesinlikle şu ana 
kadar okuduklarım arasında en iyisi diye düşündüm” diyen Hensley'ye göre, Nip/Tuck'ın en etkileyici özelliği, karakterlerin kusurlarının tüm çıplaklığıyla sergilenmesi. 

“Bu dizide hiç ideal 
kahraman yok. Bu kişilerin hepsinin insani kusurları var ve bunlarla 
her zaman başa çıkamıyorlar. Yaşanan tüm 
olumsuzluklara rağmen, 
yaşananlar bu kusurlar 
için mazeretler sunmuyor.” 

Yeni sezonda, Martin 
neler yaşayacağı sorulduğunda televizyon dizidair bir 


lerine kuralı 
anımsatıyor: “Matt de diğer her karakter gibi. Bir 
dizide birinin büyüyüp değiştiğini görme şansını elde etmek çok nadirdir.” Matt'in genç bir karakter 
olması, tabii ki bu kuralı biraz esnetiyor. 


KOVBOYLUK YILLARI 

Hensley'nin, Nip/Twck'tan önceki kariyerinde 
bağımsız sinema filmleri ve küçük TV rolleri yer alıyor. Oyunculuğunun ilk yıllarında doğaçlama oynayan bir tiyatro grubu oluşturdu ve senaryo yazıyor. Aynı yıllarda bir hayvan çiftliğinde çalışıp atlari eğittiğini söyleyen Hensley, birkaç yıl Wyoming'de kovboy olarak da çalışmış. 

Oyunculuk kariyerinde bazı kopukluklar dışında 
yaptığı işe odaklanmayı başarmış bir aktör Hensley. Hayatın zorlukları umudunu kırınca kendi kendine “Bu benim yapmak istediğim şey. Heyecanını 
yitirdiğin zamanlarda, o sırada ne yapıyorsan kendini ona bırakmalısın.” cümlelerini söylüyormuş. 

Kaynağını hatırlayamadığı bu sözün üzerine 
“Neyse ki şu ana kadar çok cesaret kırıcı anlarım 
olmadı” diyor. 


CHARLIE ÇAPKINLIĞA 
DEVAM EDİYOR. 

İŞTE ZENGİN KONUK 

OYUNCU LİSTESİYLE 

YENİ SEZON 


Charlie Sheen'den çapkınlık dersleri 
ikinci sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Charlie, eşinden boşanıp yanına taşınan kardeşi Alan ve onun çok bilmiş 
oğlu Jake'den oluşan iki buçuk adam, 
muhteşem bir ilk bölümle CNBC-e ekranına dönüyor. 

Kadınlar ve hayat konusunda birbiri- 
nin en büyük destekçisi olan bu şirin aile, bazen de birbirini deli edebiliyor. 

İkinci sezonun açılış bölümünde Alan, 
şarkı sözü yazarı Charlie'nin seçkin kişilerden oluşan bir gruba dahil olduğunu 
öğrenir. Ancak Charlie onu bu gruba katma taraftarı değildir. Aslında grubun üyelerini sizler de oldukça iyi tanıyorsunuz. Bu kişilerden biri ülkemize 


Temmuz ayında gelen Elvis Costello. Diğer üyeleri 


arasında ise ünlü aktörler Sean Penn, Harry Dean 
Stanton ve Bobby Cooper ver alacak. Hepsinin kendini canlandıracağı bu bölüm, en iyi Two and A 
Half Men bölümlerinden. Bu dört kişiyi bir daha av- 


nı yapımda görme ihtimalimiz çok düşük. 


FARKINDA MISINIZ? 


e Charlie Sheen aslında piyano çalmayı bilmiyor. Dizide piyano çalması gereken zamanlarda kamera, tuşların görüle- 


-. meyeceği bir açıya yerleştiriliyor ve bu hile sayesinde çap- 


kın şarkı yazarı işini yapabiliyor. 

8 Jenna Elfman'ın ilk sezon parçaladığı otomobilin plaka 
numarası 2GAT123'tü. İzleyiciler aynı plaka numarasını daha önce Beveriy Hills Cop II (1987), Traffic (2000), Pay It 
Forward (2000), Mulholland Dr. (2001), Crazy/Beautiful 
(2001) and L.A. Story (1991) gibi yapımlarda da gördü. 
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WITHOUT 


A IRACE 


HAYATIN İÇİNDEN OLAYLARLA ZAMANA KARŞI YARIŞ YENİ BÖLÜMLERİYLE 
SÜRÜYOR. KAYIP KİŞİLER TİMİ GÖREV BAŞINDA 


İz bırakmadan ortadan kaybolanların peşindeki 
zamana karşı yarış üçüncü sezonda da sürecek. Jack 
Malone ve ekibi için her geçen dakika kurbana ulaşma ihtimalinin azalması anlamına geliyor. Kayıp Kişiler Timi, kaybolan kişinin kim olduğunu tüm ayrıntılarıyla öğrendikten sonra, bir gün önceyi dakika 
dakika yeniden canlandırıyor. Operasyonun belki 
de en can alıcı bölümü bu. 


GERÇEK KAYIPLAR 

Kaçırılma olayları gazetede okunur, televizyonda 
haberlerde izlenir. Bu haberler ilgimizi çeker ve üzülürüz. Sonraki gün böyle bir haberle gazetede yine 
karşılaşırız. Sonunda duyarsızlaşmaya başlarız. 

Dizilerde ya da filmlerde izlediğimiz kaçırılmaların senaryoları benzerdir. Çok zengin bir işadamı, 
mafyayla ters düşer, onlar da güzel eşini kaçırırlar 


ya da binde bir rastlanacak psikopatlıktaki bir adam 
nedensiz yere sırf işkence etmek için masum birini 
kaçırır. Aslında ne para umrundadır ne de yaptırmak istediği bir işi vardır. 

Dolayısıyla kaçırılma durumu çoğu insan için gerçekdışı görünür. Bir yakınınızın ya da belki de sizin 
kaçırılma ihtimaliniz asla aklınıza gelmez. Withomt 
A Trace, sıradan insanların başına da böyle üzücü 
olaylar gelebileceğini ekrana yansıtarak, evlerinde 
IV başında güven içinde oturanları da uyarıyor. 

Bu ay yayınlanacak bölümlerde izleyeceğiniz gibi 
kaçırılan kişiler kamp yapan iki kız ya da yol kenarında arabasının lastiğini değiştiren bir hemşire olabiliyor. Diziyi izlerken bu kişinin kim olduğu da öğreniliyor ve zaten hayatın içinden olan kaçırılma 
olayı empati kurulabilir bir hal alıyor. Without A 


Trace, belki de bu yüzden çok güçlü. 


/İ 18:45 GILMORE GİRLS | 20:00 MALCOLM 20:30 ACCORDING TO JIM 21:00 D. HOUSEWIVES 
© 7 


CNEC-e 


www.cnbce.com 


MALCOLM 
IN THE MIDDLE 


MALCOLM BÜYÜDÜ. 

15 YAŞINDA MALCOLM 
OLARAK İZLEMEYE 
BAŞLADIĞIMIZ FRANKIE, 
© 20 YAŞINDA NİŞANLANDI. 
DÜĞÜN YAKINDA. 


Malcolm ve diğer çocukların yıllar içinde ne kadar büyüdüğünün herkes farkında. Dizi başladığında Malcolm'ı canlandıran Frankie Muniz henüz 15 yaşında bir 
gençti. Bugün ise 20 yaşında. 

Bu süre içinde ergenlikten yetişkinliğe 
uzanan süreçteki bütün basamaklardan 
geçti. Boyu uzadı, sesi kalınlaştı, yüz hatları biraz daha serileşti. Bu değişikliklerin 
gerçekleşmesi kaçınılmazdı. 


SÜRPRİZ NİŞAN 

Muniz'in kız arkadaşları oldu, haberleri yapıldı; 
ama kimse Muniz'in, tanışuktan iki ay sonra Jamie Grady ile nişanlanmasını beklemiyordu. 

Başlarda Jamie'nin soyadı açıklanmamıştı. Sadece New Orleans'lı olduğu ve çekimleri süren Sfay 
Alive adlı filmin setinde 
tanışukları biliniyordu. 
Bu gizliliğin nedeni merak edilirken, 25 yaşındaki Jamie'nin 2002 yılında eski erkek 
arkadaşına saldırmaktan tutuklandığı ortaya çıktı. Jamie'nin, eskiden tümü kadınlardan oluşan bir motosiklet çetesine üye 
© olduğu da söylentiler arasında. 


ACCORDING 
TO JIM 


MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI, MUTLU DİZİ 
SETİNDEN GEÇER. OYUNCULAR, SET 
# DIŞINDA DA BİRLİKTE VE NEŞELİ 


i 
| 


dö. N : Bir zamanlar beslenme bozukluğu olduğu bilinen 


——. Courtney Thorne-Smith, uzun süre düzenli egzersiz 
—— yapıp, çeşitli diyetler uygulamak zorunda kaldı. 
» ğin sk / Thorne-Smith artık kendisiyle barışık ve yaşadıkları- 
nın hepsi geride kaldığı için çok mutlu. Artık rahatlıkla ekrandaki kocası Jim Belushi ve eşi Jenny'yi 
bol kalorili, leziz bir akşam yemeğine çağırabiliyor. 

Belushi ve eşi, Thorne-Smithle o kadar iyi anlaşmışlar ki dört sene önce, dizinin ilk yayınlandığı 
günden itibaren akşam yemeklerinde buluşmaya 
başlamışlar. Bu organizasyondan en hoşnut kalan da 
Belushi gibi görünüyor: 

“Hiçbir şey beni iki eşimle aynı masada oturmaktan daha mutlu yapamaz. Beni görmelisiniz, suratım- 
da küçük bir çocuk gibi kocaman bir gülümseme 
oluyor. Hayatımdaki gerçekten çok sevdiğim iki kadın ve ben onlardan biriyle birlikteyim! Courtney'e 
tapıyorum. Çok komik, ama aynı zamanda ruhani 
yönü de çok gelişmiş.” 


İDDİASIZ VE GÜZEL 

Belushi'nin sözlerinden de anlaşılacağı gibi Courtney sevecen ve güven verici bir kadın. Annesi, ablası, 
sıkı arkadaş grubu ve köpeğiyle birlikte mütevazı bir 
hayat süren Thourne-Smith, röportajları bile spor bir 
kıyafet ve makyajsız gerçekleştiriyor. Belushi onu ilk 
kez sabah saat onda seçmelerde gördüğünde, kaygısız ve rahat kişiliğinden o kadar etkilenmiş ki aynı 
gün öğleden sonra üçte kadroya alınmış. 

Daha önce rol aldığı ve doruk noktasındayken bıraktığı Melrose ve Ally gibi dramalardan sonra, bu 
dizinin “aile hissini” çok sevdiğini söyleyen 
Thorne-Smith, According to Jim seti 
için “sevgi yumağı” benzetmesini yaparken, her saniyesinden keyif aldı- : 
gını da belirtiyor. Belushi ve Thorne-Smith'in uyumu, dizinin tüm 
havasına da yansıyor. 


DIZILER 


Vİ 3 
AZ her salı 21:00 


www.cnbce.com 


DESPERATE 
HOUSEWİVES 


UMUTSUZ EV KADINLARI ARASINDA, 
MAGAZİN DÜNYASI İÇİN EN UMUT VERENİ 
EVA LONGORI!A. YENİ SEZONDA BU 
ŞÖHRETİ KORUYABİLECEK Mİ? 


İki sene önce, Yalan Rüzgarı dizisini izleyenlerin göz aşinalığı olduğu, ama adını bilmediği ve büyük çıkışını bir türlü gerçekleştirememiş 
oyunculardan biriydi. Güzelliği o zaman da ortadaydı. Maxim dergisi, 
2004 yılında onu 100 kişiden en güzel 94. ünlü seçmişti. Sonra birden 
şans çarkı onun için döndü ve 2005 yılının en popüler dizilerinden birinde başrolü kaptı. Artık insanlar onu oynadığı karakterin adıyla degil, kendi adıyla tanıyor. Umutsuz ev kadınlarının en seksisi, en genci 
ve belki de en umurlusu olan Eva Longoria'dan söz ediyoruz. 

Longoria senelerce pembe dizilerde her hafta “zorla” sevişme ve ağlama sahneleri gerçekleştirdikten sonra hak ettiğini aldı. Longoria'nın hayat bir yıl içinde çok değişti. Bahçesinin çalılıklarında saklanan paparazziler yüzünden evinde bile rahat oturamıyor. Maxim dergisine göre 
bir yılda aniden öyle bir güzelleşti ki, listede birinci sıraya yerleşti. 

Meksika kökenli aktris sabah keyfi bile yapamaz oldu. Her gün kalkıp özel eğitmeniyle birlikte egzersiz yaptıktan sonra oyunculuk öğretmeniyle buluşuyor. Oradan, avukatıyla görüşüp telefonda menajeriyle 
geleceği üzerine kararlar alıyor. Longoria'nın bir gününün, sadece başlangıcı böyle. 


ŞÖHRETİ SEVİYOR 

Her hafta, canlandırdığı karakter, seksi eski model Gabrielle Solis'in 
ne yaramazlıklar peşinde olduğunu görmek için merakla bekleyen 25 
milyon izleyiciye sahip bir dizinin en taze yüzü olmak kolay değil. Dizide karakteri Gabrielle'in, Jess Metcalfe tarafından canlandırılan 17 
yaşındaki bahçıvanla yaşadığı ilişki yüzünden, genç delikanlıların *arzu objesi? olmasının da çok eğlenceli olduğu söylenemez. 

Peki Eva hiç şikayet ediyor mu? Asla! Çünkü büyüdüğü yer Texas'tan Los Angeles'a geldiğinden bu yana, yani yedi yıldır bunun için 
çalışı. Longoria da hırslı bir kadın olduğunu itiraf ediyor: 

“Bu sektör sizi her zaman daha fazlasını istemeye zorluyor. Benim kişiliğimde biri için çok uygun bir durum, çünkü ben girişken ve istekliyimdir. Ne pahasına olursa olsun istediğim şeyleri gerçekleştireceğim 
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için bunun bazı insanları korkuttuğunu düşünüyorum. Hep hareket ha- 


lindeyim. Yeterli zamanım yok.” 


Ancak Longoria'nın özel hayatı- 


na ayıracak fazlasıyla zamanı olduğu söylenebilir. Özellikle Desperate Housewives'tan sonra, 
aralarında ünlü basketbol oyuncusu Tony Parker'ın da bulunduğu birçok kişiyle ilişki haberleri çıktı. 

“AŞKA AŞIĞIM” 

Aşka aşık olduğunu belirten 30 
yaşındaki aktris ekliyor: “Beraberinde gelen *midende kelebekler 
uçuşması” tarzı duyguları seviyorum. Sadece iki kere aşık oldum, ama insan olabildiği 
kadar aşık olmalı. Hatta ilkem, çok aşık ol ve seri düşüş yap!” 

Aşık olduğunu söylediği iki kişiden biri, geçen 
sene boşandığı kocası, eski General Hospial yıldızı 
Iyler Christopher, diğeri de 


müzisyen Chasez olsa gerek. 
Longoria, evliliğinin gerekli fedakarlıkları gösteremediği için bittüğini söylerken, boşanmaları 
üzerine gözyaşı döktüğünü 
saklamıyor: 
“Bir şeyler ölmüş gibiydi. 
Yas tutmalısın, yoksa çözümsüz kalmaya devam 
eder. İnanılmaz bir adamdı, ama yürümedi. Şu anda 
hayatımda bencil olduğum 
bir dönemdeyim. Aşık olmamda sorun yok, ama ev- 


â lenmek istemiyorum.” 
Aşık olmasında gerçekten de 


sorun yok. Boşandıktan sonra yaşadığı ilişkide müzisyen sevgilisine 
rengarenk kalpler çizdiği resimler verirken, ondan da kendisi için yazılmış 
aşk şiirleri hediye almış. 
İşin kötüsü, bu ilişki de güzel yıldız 
Eva Longoria'nın sevgilisine fazlasıyla ilgi ve şefkat gösterip, aynı ilgiyi ondan da sürekli beklemesi 
sonucu bitmiş. 


e Nicolette Sheridan'a göre, Edie karakteri için yeni 
bir sevgili adayı var: “Edie, tesisatçılan çok daha 
yüksek seviyelerde bir adama göz koydu. Aslında çok 


» zekice. Ona yakın ve değerli biri.” 


e Entertainment Today dergisi tarafından Marcia 


Cross ve Nicolette Sheridan ile yapılan bir röportajda, 


James Denton'ın ikinci sezonda da rolünün güvende 
olduğu açıklaması yer alıyor. 

e Betiy Applewhite'iın Wisteria Lane'e geldiğinde sakladığı şeyler vardı. Yapımcılar, sezon başlangıcında 
bunların ne olduğunun açıklanacağını söylüyor. 

e Birinci sezonun sonunda her kadının hayatında yeni bir sayfa açılması planlanmıştı. Gabrielle'in, Carlos 


- olmadan hayatına devam etmeyi öğrenmesi, Susan 


ve Mike'in ilişkilerini güçlendirmesi, Lynette'in işine 
geri dönmesi ve Bree'nin de bekar bir kadın olması 
düşünülmüştü. Neler olacağı şimdi belli olacak. 


Yapacak bir şey yok. Longoria'nın kişiliği bu. O 
ilgili ve sıcak bir insan. Bazı insanlar bu açıklığını 
yanlış yerlere çekse de, o içinde safça bir iyilik bes- 


lediği için böyle. 


MUTLU ÇOCUK EVA 

Bu nedenle bazen rol yaparken zorlandığını da 
söylüvor. Oyunculuğa başlarken ilham alacağı karanlık bir yanı olmadığı için asla iyi bir aktris olamayacağını düşünmüş. Bunu da mutlu geçen çocukluğuna bağlıyor. Longoria'nın mutlu çocukluğu, 
öğretmen annesi tarafından düzgün bir şekilde yetiştirilmesine, babasıyla olan kusursuz ilişkisine, 
evlerinde yaşanan huzurlu aile ortamına dayanıyor. 
Sağlıklı bir çocukluk dönemi geçiren Longoria, 
aldığı aile terbiyesi sayesinde olsa gerek, aniden gelen şöhretin etkisiyle kendini kaybetmiş bir görüntü 


sergilemiyor. 


UMUTSUZ EV 
KADINLARINDAN 
HABERLER 


e Marcia Cross nişanlandı 

Desperate Housewives yıldızlarından Marcia 
Cross, borsacı sevgilisi Tom Mahoney ile nişanlandığını açıkladı. 43 yaşındaki kızıl saçlı 
aktris, 47 yaşındaki Mahoney'nin geçen ay 
yaptığı evlilik teklifini kabul etti. Cross, evlilik 
haberiyle birlikte bu sene hakkında eşcinsel olduğuna dair çıkan haberleri de yalanlamış oldu. 0 zaman çıkan haberler hakkında fikri sorulduğunda, 42 yaşında bekar olmasının arkasında gerekçe arandığını ve haberleri ciddiye 
almadığını açıklamıştı. 


sayım —— e Sette iş kazası 
N Dizinin- ikinci -sezon- çekimleri 
sırasında setteki bir direk, Eva 
Longoria'nın kafasına düştü. 
Hemen, yakındaki bir hastaneye kaldırılan yıldız, kafasında 
çıkan küçük bir şiş ile kurtuldu. 
Kafasında iz kalmayacağını 
açıklayan Longoria'nın sözcüsü “Eva, çalışmaya dönecek ve 
bütün geçmiş olsun dilekleri 
için çok teşekkür ediyor” dedi. 


* e Hatcher hayat dersi veriyor 

. Teri Hatcher, gelecek yıl yayınlayacağı bir kitapta kadın hayranlarına öğüt ve ilham verme- 

* yi planlıyor. Hatcher, Bumt Toast adlı kitabı yazma fikrini 
hayranlarının verdiğini söylüyor: “Kendi hikayelerini payla- 
Şan ve bana kırkımda ikinci bir 
şans elde etmenin nasıl bir 
duygu olduğunu soran çok fazla kadın oldu. Bu kitapla birlikte, sokakta karşılaşamayıp hikayemi paylaşamadığım insanlara ulaşmayı umuyorum.” 
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her çarşamba 20:00 


DİZİLER 


NEFRETİN BÖYLESİ! SEINFELD VE NEWMAN ARASINDAKİ DÜŞMANLIK, 
NEREDEYSE KÜLT DİZİNİN KENDİSİ KADAR ÜNLÜ 


Seinfeld'de tüm karakterler çok iyi anlaşamasalar 
da bir şekilde birbirleriyle geçinmeye çalışıyorlar. 
Ancak iki karakter var ki, onlar ezelden beri ne anlaşabildiler ne de geçinebildiler. Birbirlerinden her 
zaman nefret ettiler. Seinfeld ve Newman! 

Jerry'nin hayatındaki sorunların çoğunlukla nedeni olarak görünen Newman bir postacı. Jerry'nin 
dairesine pire getiriyor ve devamlı Kramer ile takılı- 


m add 


2ç 
ek: 


yor. Newman ancak Kramer'la olan arkadaşlığı sayesinde Jerry'nin hayatına sızabiliyor. Üstelik 
Jerrw'nin sağlam savunma stratejilerine rağmen. 
Newman'ın asıl kozu, postanın yani bilgi kontrolünün onda olmasıdır. 

Bir postacının Jerry'nin dünyasını yıkmayı planlaması komik görünse de Newman eline geçen her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Tıpkı Jerry bir posta 
dolandırıcılığı yüzünden şüpheli duruma düştüğünde olduğu gibi. Jerry bir 
ceza ödeyerek kurtulsa da Newman, 
Jerry'yi sorgulamış ve o an için *kazandığını” hissetmişti. 


İLK VE SON İŞBİRLİĞİ 

Jerry ile Newman sadece bir kere işbirliği yaptı. O da birbirlerinden sonsuza dek kurtulabilmek içindi. Newman Hawaii'ye atanmak istedi, ama 
posta kotasının çok gerisinde kalmıştı. 
Jerry onun için posta dağıtmaya ikna 
oldu. Ancak Jerry şu ana kadar Newman'ın yapabildiğinden daha çok doğru adrese posta ilettiği için Newman'ın 


patronu olayı anladı ve plan geri tepti. 


elele 18:45 GİLMORE GİRLS (20:00 SELINFELD 20:30 ARRESTED DEV. | 21:00 CARNIVALE 


TBLUTH BLUTH ŞİRKET BÜLTENİ 


COM COMPANY 


muma ARRESTED 
DEVELOPMENT 


HABERLER 


Bluth şirketi yeni yönetime geçti. George Oscar Bluth (GOB) 
yeni şirket başkanı oldu ve hepimiz işleri yine rayına sokacağı 


için çok heyecanlıyız! 

Fannie Mae'nin gerçekleştirdiği yolsuzluk ve skandallarla 
ilgili polis soruşturması sürüyor. 

İyi haber: Bluth Şirketi'nin hiçbir şekilde bu olayla bir ilgisi 
yok! Bu nedenle bugün hemen bir Bluth Co. evi satın alın. Sizin 
için çok doğru bir yatırım olacaktır. 


Bluth şirketinin başkanlığından 
çekildiğimi ve bütün yetkilerimi 
işin uzmanı kardeşim, Gob'a devretüiğimi söylemekten memnuniyet 
duyarım. Eğer merak ediyorsanız, 
bu konuyla ilgili hiçbir sorunum 
yok. Şirketin, Gob'un yönetiminde 
daha büyük başarılara imza atacağına eminim. 


Saygılarımla 


Micheal Bluth 
Eski Başkan 


Eye AİLE ÜYESİ TOBIAS 
Sana söylemiştim N 
A Biri ters FUNKE BİR REKLAM GELECEK! 
Kıiyorsun:. : 
i SEÇMELERİNE KATILDI. 3 yatak odası 3 banyo. 
UFAK BİR YANLIŞ Alüminyum kaplamalı, Tudor 
z tarzı ev. Yeni milenyum için yeni 
ANLAMA NEDENİYLE Aİ il / 
i görünüş! Kaçırmayın! 
SEÇMELERİN BAŞARILI 676 bin dolar. Mutfak dahil! 
GEÇTİĞİ SÖYLENEMEZ. . ğ 
BİR DOĞASEVERİN RÜYASI! 
ANAK BBLAŞ 2 yatak odası 2 banyo. BİR SÜ- 
BAŞARILI OLANA RÜ AĞAÇI Her şeyden kilomet- 
KADAR relerce uzakta. Bir daha asla 
VAZGEÇMEYECEĞİNİ komşu sorunları yaşamayacaksıj nız! 412 bin dolar. 
AÇIKLADI. 
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THE SIMPSONS 


ÇİZGİ FİLM DÜNYASININ FENOMENİ 7HE SIMPSONS, 


13. SEZON BÖLÜMLERİYLE EKRANDA. 


BİR NUMARA OLMAK HİÇ DE KOLAY DEĞİL 


The Simpsons, dünyanın en önemli çizgi yapımları arasında. Her çizgi yapımda olduğu gibi The 
Simpsons'ın üretim süreci de son derece heyecan verici. Yazarlar, çizerler, seslendirme sanatçıları, teknik ekip ve önemli bir bütçe... 

Lisa: Yazarların kendilerinden utanmaları lazım. 

Bart: Çizgi filmlerin yazarları mı var? 

Lisa ve Bart arasında geçen diyaloga bakılırsa yazarlar, kendileriyle dalga geçmekten geri kalmamış. 
Vereceğimiz yanıt, Bart'ı oldukça şaşırtacak olmalı; 
çünkü The Simpsons'ın bir bölüm senaryosu için 15 
yazardan oluşan bir takım ana hikayelere karar verip ortaya espri fikirleri atıyor. Sonra bir ya da iki 
yazar bölüm için tam bir metin yazmaya gönderiliyor. Bu metin son değişiklikler yapılmadan önce 
seslendirme sanatçılarına okumaları için veriliyor. 
Daha sonra bölüm, bir ses bandına kaydedilip animasyon ekibine yollanıyor. 


SIMPSONLAR'IN KORE YOLCULUĞU 

Animatörler, bölümün nasıl görüneceğine karar vermek için hikaye tahtaları ve taslak çizimler oluşturuyor. Bu süreci “kare” olarak 
adlandırılan, bütün bölümün siyah beyaz 
çizimlerinin yapılması izliyor. Bunlar bir 
kamerayla çekilip birleştiriliyor. Yazarlara ve yönetmene bölümün genel fikrini 
vermesi için de ses bantı ekleniyor. 

Taslaklar daha temiz çizilip mürekkep ve renk işlemlerinin halledilmesi 
için işgücünün daha ucuz 
olduğu Kore'ye gönderili- ; (|| 
yor. Bunlar da tekrar ka- ç 
merayla çekilip ses ban- İN 
dıyla birleştiriliyor. il 

Son olarak müzik geliyor. Alf Clausen ve orkestrası, bölüme “his katan? müzikleri ekliyor. 
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Yayına girmeden önce yazarlar ve yapımcılar ortaya çıkan ürünü izleyebiliyorlar. 

Süreç yaklaşık dokuz ay sürüyor. Yapımcı Mike 
Scully bunun bebek sahibi olmak gibi bir şey oldu- | 
gunu söylüyor. Bir sitcom'un iki üç günde yazılıp, 
ertesi gün kaydedildiği ve bir hafta sonra da yayınlandığı düşünülürse, 
çizgi filmcilerin bu 


süreci (o zorlayıcı 
bulmaları o çok 
normal. 

The o Simp- 


sons ekibi, çıkardıkları işin yarattığı etkiden de çok 


memnun. 


delisi 18:45 GILMORE GİRLS | 20:00 THE SIMPSONS | 20:30 SCRUBS | 21:00 THE O.C. | 


SCRUBS 


YENİ SEZON DAHA 
'GÜZEL' OLACAK 
YENİ DOKTORUMUZU 
TAKDİM EDİYORUZ: 
GÜZELLER GÜZELİ, 
HEATHER GRAHAM 


Diğer hastane dramalarından farklı 
olarak, “gerçeküstü” bir hastane olan 
Sacred Heart'ın koridorlarında mizahı 
da trajediyi de birlikte izlemeye devam 
edeceğiz. 

Son üç sezondur ateşli hemşire Carla'nın yardımıyla stajlarını yapan J.D. 
ve kolejden beri en yakın arkadaşı 
Turk ile asosyal Elliot 4. Sezon'da sonunda gerçek anlamda doktorluk yapma hakkını kazanıyorlar. Doktor önlüğü giyip hastalara bakıyor olmalarına karşın, artık kendi stajyerleri var ve 
sorumlulukları da artıyor. 


EN GÜZEL TRANSFER 

Üstelik bu sezon Dr. Kelso ve Dr. 
Cox dışında bir de yeni doktor var. 
Yani Dr. Clock'la da uğraşmaları gerekecek. Heather Graham, dizinin en güzel transferi olarak değerlendirilebilir. 

Dr. Clock'u 
oyuncuyu izleyiciler Azxst#in Powers: 
The Spy Who Shagged Me filminden 


Ğ 


canlandıran güzel 


hatırlayacaktır. Mike Myers'ın seksi ajan sevgilisi 
Heather Graham, Scrwbs kadrosuna 
muhteşem bir ek olacak. 

Dizinin yaratıcısı Bill Lawrence “Heather'ı her 


rolündeki 


zaman çok komik bulmuşumdur, onun karakterini 
yazmak için sabırsızlanıyorum” derken, dizi kadrosunun da bu “güzel transferden? son derece memnun 
olduğu belirtiliyor. 

Dr. Clock profesyonel hayatında başarılı olmasına karşın, özel hayatı darmadağın bir psikiyatr. heather Graham'in canlandırdığı yeni karakterin dizi- 


ye katılması diğer karakterleri de etkileyecek kuşkusuz. Varlığı, üç sezondur gülerek izlediğimiz karakterlerin sorunlu davranışlarını ortaya çıkartacak 
ve Dr.Cox'u 'gıcık ederken” Elliot içinse tam bir 
akıl hocası olacak. J.D.'nin de Dr.Clock'la ilgili 
ufak bir sürprizi var tabii. 

Karakterlerin arasındaki romantik dengelerin değişkenliği, hastanede otorite savaşları ve doktorların kendi güvensizlikleriyle savaşı bu sezon yine başınızı döndürürken, J.D.'nin hayal dünyasındaki 
yolculuğunuz çok daha renkli olacak. 
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ORANGE COUNTY'DE ÇOK ŞEY 
| : - O DEĞİŞECEK. YENİ SEZONDA 
Lİ m İLİŞKİLER İYİCE KARIŞACAK 


Ünlü olmanın dezavantajları var mı? Bunlarla | çığrından çıkabiliyor. Bütün bunlar başlarken Peter 
nasıl baş ediyorsunuz? Gallagher (Sandy Cohen) bana müthiş bir öğüt ver- 

Benjamin McKenzie (Ryan): Üstesinden geldiği- o di: “Yarın her şeyin biteceğini varsayıp her günü, 
mi düşünüyorum. Dışarı çıktığınızda, herkes sizinle (o son gününmüş gibi yaşamalısın.” Bu nedenle ben de 
konuşmak ya da hakkınızda yazmak istediğinde iş ( işimi yapıp, eleştirmenleri ve diğer herkesi kendi 
hallerine bırakıyorum. Bunların hiçbirini kontrol 
edemeyeceğimi biliyorum. 
Mischa Barton (Marissa): Sanırım bu, di- 
© ziyle birlikte gelen bir şey. Diziyi seven 


- hayranlar ve sizi bu nedenle tanıyıp gelen 


Z Rd 


ei 
Tl 5 İ e 
rakterler sizden ne kadar 


| GERÇEKTEN BİRLİKTELER 


The O.C'nin geç de olsa bir araya gelmiş, son- 


i ra ayrılmış, ama hâlâ kalpleri birbirlerine ait 


olan sevgilileri Seth Cohen ve Summer'ı çok az 
kişi birbirlerine yakıştırmıştı. Çoğu izleyicinin 
aklı hâlâ Seth ile kısa süreli bir beraberlik yaşayan Anne karakterinde kalmıştı. 

Artık metin yazarlarının Seth ve Summer'ı birlikte tutmaları için bir nedenleri var. Bu karakterleri canlandıran genç oyuncular Rachel Bilson ve Adam Brody gerçek hayatta da birlikteler. Birlikte çalıştığı kişiyle ilişki yaşamanın iyi 
bir fikir olduğuna inanan Bilson, Adam ona 
birlikte olmayı teklif ettiğinde çok sevinmiş. 
Farklı projelerde çalışsalar da birbirleriyle daha 
çok vakit geçirebilecek olan çift, dizi başlamadan önce ortak arkadaşları aracılığıyla zaten 
tanışıyorlarmış. Bilson ve Brody, ilişkilerini gözlerden ve dedikodulardan uzak yaşamayı tercih 
edenlerden. Bu nedenle Bilson şu günlerde komik görüntüler çizen bir çifte atıfta bulunmadan geçemiyor: “Olayların, insanlar izlemeden, 
kendiliğinden gelişmesini istersiniz... Tabii 
Tom Cruise ve Katie Holmes değilseniz.” 
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THE KING OF OUEENS 


ABD'DE SEKİZİNCİ SEZONUNA GİREN VE POPÜLARİTESİ GİTTİKÇE 
ARTAN THE KING.OF OUEENS YENİ BÖLÜMLERİYLE EKRANDA 


DIZILER 


Bugünlerde The Kiig of Onwcens ekibinin 
keyfine diyecek yok. CNBC-e'de dördüncü 
sezonu devam eden dizinin bu ay ABD'de sekizinci sezonu başlayacak. 

Dizinin oyuncuları yaptıkları işten emin olsalar da hep bir korku hissetmişler. Sekizinci 
sezona girerken “her şeyin oldukça gerçek dış olduğunu söyleyen dizinin başrol oyuncularından Kevin James ilk sezonlarda yaşadıkları endişeyi şöyle dile getiriyor: 

“Dizinin ilk birkaç yılında, bunun gerçekleştiğine inanamıyorduk. Bir şekilde sona ereceğinden çok endişeliydik, ama işleri rayına 
oturtmaya çalıştık ve gittikçe daha da iyi hissettik: Bir dizinin sekizinci yılına ulaşmak harika bir şey. Bunun bir anlamı var.” 


EN ÇOK ONLAR KAZANIYOR 
Bunun gerçekten bir anlamı var, çünkü yapımcılar da diziden o kadar memnunlar ki, 
Kevin James ve Leah Remini şu anda televizyonun en çok ücret alan oyuncuları arasında 
yer alıyor. 
James geçen sene Will Smith'le birlikte 
başrolü paylaştığı Hifch adlı sinema filminin başarısından sonra kontratını yeniletmiş. Remini'nin menajerleri de James'le 
eşit şartlarda bir anlaşma imzalayarak 
onu güvenceye aldılar. 

Dizinin yaratıcısı Micheal J. Weithorn, eğer Remini'yle anlaşma sağlayamasalardı olası planlarının ofislerini toplayıp evlerine dönmek olduğunu söylüyor: “Bütün hikayeleri onun orada olması 
üzerine kurduk. Açıkçası bence Leah olmadan ortada bir şov da olmaz.” 

Doug ile Carrie'nin iniş çıkışlara rağmen 
hep aşkları kazanan ilişkilerini, anlaşılan o ki 
bu kez iyi yapılmış kontratlar kurtardı. Şu anda herkes mutlu olduğuna göre bu evlilik daha uzun yıllar sürecek gibi görünüyor. 


YİN 18:45 ONE TREE HILL | 20:00 THE KING OF OUEENS 


20:30 RAYMOND | 21:00 LAS VEGAS 


EVERYBODY LOVES 
RAYMOND 


TELEVİZYONUN KÜLT DİZİSİ ZİRVEDEYKEN EKRANA VEDA EDİYOR. 
HERKESİN SEVDİĞİ RAYMOND, FİNAL SEZONUYLA EKRANDA. 


Sircom efsanelerinden olan ve dokuz yıl boyunca 
izlenme rekorları kırarak yoluna devam eden 
Everybody Loves Raymond'ın son sezonu yine 
CNBC-e ekranında. Hâlâ zirvedeyken işi tadında 
bırakma erdemini gösteren Everybody Loves Raymond'ı diğer aile komedilerinden ayıran ne oldu? 
200 bölüm boyunca kendilerini tekrarlamadan diziyi devam ettirmeyi nasıl başardılar? 

Bu başarıda tecrübeli ve yetenekli oyuncu kadrosunun payı büyük, ama herhalde diziyi sıkıcı olmaktan kurtaran ve özellikle tebrik edilmesi gereken iki kişi var: Ray Romano ve dizinin yapımcısı 
Phil Rosenthal. Bunun en önemli nedeni ikisinin de 
diziye hayatlarından çok şey katmış olması. 


İZLEYİCİ KENDİNİ GÖRÜYOR 

Dizinin ana çizgisi Romano'nun hayatından alınmış. Romano ve ailesi, 
aile büyüklerine yakın bir yerde yaşamışlar ve büyük kardeşi de suçlularla 
karşı karşıya kaldığı sıralarda “Herkes 
Raymond'ı seviyor” diye söylenen bir 
polis memuruymuş. 

Stand up ya da sitcom olsun, komedide değer verdiği noktanın, bağ kurup kendiyle ilişkilendirebildiği hikayeler olduğunu söyleyen Romano, izleyici ile kurduğu bağı şöyle açıklıyor: 

“Dizide kendilerini görüyorlar. O zaman bunu komik kılmak zorundasınız. 
Bence izleyiciyi çeken şey bu. Dizide gerçekleşen olayların yüzde doksanı başımıza gerçekten gelmiş olaylar. ” 

Rosenthal, Romano'nun ailesinden 
kalan boşlukları da kendi hayatından 
doldurmuş. Hatta Robert'ın eşini oynayan Monica Horan, Rosenthal'ın ger- 


çek hayattaki eşi ve Debra karakterinin ilham kaynağı. Böylece ortaya çok gerçekçi karakterler ve aile içinde yaşanabilen olası komik hikayeler çıkmış. 
Dizinin bu kadar gerçek hayattan olması, hikayelerin çeşitliliğini de arttırıyor. Karakterlerin her birinin bağımsız olarak birbirleriyle ilişkileri ele alındı ve böylece Robert'ın ailesiyle ilişkisi, gelin kaynana çatışması, abi kardeş kıskançlığı gibi birçok konu işlendi. Bu sayede de kendilerini 
tekrar etmek zorunda kalmadan güldürmeyi 


başardılar. 
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i her cuma 21:00 


ŞANS TEKERLEĞİ YENİ SEZONDA DA SADECE HAK EDENLER İÇİN 
DÖNECEK. BIG ED DELINE VE EKİBİ YİNE GÖREV BAŞINDA. 
UNUTMAYIN, KASA HER ZAMAN KAZANIR 


Kirli ilişkiler, ihanetler, skandallar, teknolojiye 
dayalı yolsuzluklar... Las Vegas'ta şans herkese gülmüyor. Big Ed Deline ve ekibi, ikinci sezonda da 
küral tanımayan bir dünyayı kontrol altında tutmaya çalışacak. 

Özellikle kadın izleyicilere iyi bir haberimiz var: 
Danny McCoy, Irak'taki görevinden dönüyor. Ancak savaş Danny'de derin izler bırakmış. Birkaç bölüm, Danny daha önce hiç görmediğiniz halde olacak. Dizinin yakaladığı başarı ve iki Hollwood yapımında başrol kaptığı düşünülürse, Danny'yi canlandıran Josh Duhamelin keyfiyse gayet yerinde. 


SORULARLA JOSH DUHAMEL 

Hoşuna giden belli bir kadın tipin var mı? 

Yaşım büyüdükçe, daha seçici oluyorum. Hep bir 
şeyler yapmaya hevesli oldum. Bu nedenle yanında- 
ki kadın böyle hissetmiyorsa, onu sürüklemek zorundaymışsın gibi hissediyorsun. Sevgilimin bensiz 
de idare edebileceğini bilmek isterim. 

Kadınlar hakkında kafanızı en çok ne karıştırır? 

Erkekler ve kadınları karşılaştırmak, tost makinesiyle mikrodalga fırınını karşılaştırmak gibidir. 

Hangisi hangisi oluyor? 

Erkekler tost makineleridir. Tuşuna basarsınız, 
çalışır. Mikrodalga fırınındaysa, çalıştırabilmen 
için onu gerçekten anlaman gerekir. Kadınlar çok 
daha karmaşıktır. ; 

Başına açılan en büyük bela nedir? 

20 yaşında üniversitede okurken, sahte kimlikle 
yakalanmıştım. Bir gece içki dükkanından bira almaya çalışırken, birden polisler gelip ellerimi kelepçeledi ve beni tutukladılar. Olay kayıtlara geçmedi. 
Böylece ailem de öğrenemedi. Tam paçayı yırttığımı 
düşünüyordum ki, beş ay sonra bir haber organizasyonu sahte kimlik kullanan çocuklar üzerine 
eyalette özel bir yayın yaptı. Tahmin edin kimin 


kimliğini örnek olarak kullandılar? Tabii ki benimkini! Hem de ekran büyüklüğünde. Annem çok 
üzülmüştü. 

Eğlenmek için ne yaparsın? 

Sinemaya gitmeyi severim. Golf oynarım, bisiklete binerim, futbol izlerim, bira içerim... Normal şeyler yani. 

Birlikte büyüdüğün insanlarla mı takılıyorsun 
yoksa eğlence sektöründen insanlarla mı? 

Aslında en yakın olduklarım, çocukluk arkadaşlarım. Bir arkadaşımla birlikte, büyüdüğümüz yer 
olan Kuzey Dakota”da Ten North Main adında bir 
restoran açıyoruz. 

Hep bu kadar çekici miydiniz? 

Size eski fotoğraflarımı göstersem, gülersiniz. 
Çok eziktim. 

Las Vegas dizisi nasıl gidiyor? 

Gidişatından memnunuz. Dizinin beğenildiğini 
biliyoruz. İşleri artık yoluna soktuğumuzu düşünüyorum. Bence gitgide daha komikleşiyor. 

Kariyerine pembe dizilerle başladım. Pembe diziler insana disiplin öğretiyor derler... 

Evet, doğru. Sahnelerin ritmlerini Ve neyin işe yaradığını öğreniyorsun. Belli alışkanlıklara takılı kalma eğilimi doğuruyor, ama eğer keddini bunu yapmamaya şartlarsan sorun yok. Bence başıma gelen 
en güzel şeylerden biri o dizide geçirdiğim üç yıldı. 

Gençken meslek olarak aklında ne vardı? 

Diş hekimi olacaktım. 

Ne oldu? 

Bilmiyorum. Lise boyunca sadece bunu yapmak 
istediğimi hatırlıyorum. Resim dersinde el işi çalışmalar yapiyordum. İhtiyacım olan bütün biyoloji 
derslerini aldım. Bu iyi bir yaşam sağlayabileceğimi 
bildiğim bir meslekti. Sonra California'ya geldim ve 
her şey beni o kadar büyüledi ki bunun yerine film 
yıldızı olmak istedim. 
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BUFFY 


THE VAMPIRE 
' SLAYER 


SARAH MİCHELLE 
NN 

GELLAR, KENDİSİNİ 

TÜM DÜNYAYA 

TANITAN * VAM > 


R 


KURTULMAK 
İSTİYOR 
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Sarah Michelle Gellar, vampir avcısı Bufty olarak 
öyle bir şöhret yakaladı ki, dizi sona ermiş olmasına ve yeni bölüm çekilmemesine rağmen bu sıfattan 
kurtulamıyor. Oysa, Gellar çalışkan bir oyuncu. 
Aralarında çok iyi gişe hasılatı yapmış filmlere imza atıyor, etkinliklere katılıyor ve artık ona yapışan 
“vampir avcısı” sıfatından kurtulmaya çalışıyor... 

Bu konuda vampirler karşısındaki gibi başarılı 
olduğunu söylemek güç. 

Vampirler dışındaki hayatına göz atıldığında 
renkli bir yaşamı olduğu ortada. Sadece vampir avcısı olarak anılmak istememeye hakkı var gibi görünüyor. İşte karşınızda vampir avcılığı dışındaki hayatından ufak notlarla Sarah Michelle Gellar. 


© 4 yaşında restoranda yemek yerken bir menajer 
tarafından keşfedildi. 

8 Google arama motoruna 2002 yılında en çok adı 
yazılan kadınlar arasında sekizinci oldu. 

8 En sevdiği renk kırmızı. 

8 I Know What You Did Last Summer ve Scooby 
Doo filmlerinde birlikte oynadığı aktör Freddie 
Prinze Jr. ile 2002 yılında Meksika'da evlendi. 

8 Koç burcu. (Nicholas Brendon ve Alyson Hannigan da aynı burçtan.) 

8 Stone Temple Pilots grubunun Sowr Girls adlı 
parçasının video klibinde oynadı. 

© Nadir bulunan çocuk kitapları topluyor. 

8 İsimleri Thor ve Akita olan iki köpeği var. 

© Jack Black ile birlikte 2002 MTV Film Ödüllerini sundu. 

8 İngiliz erkek dergisi FHM tarafından 1999 yılında dünyanın en seksi kadını seçildi. 

8 Scooby Doo, Scooby Doo 2 ve The Grudge filmlerinden toplam 11 milyon dolar kazandı. 

8 Ünlü bir fast food restoran zincirinin 1982'de 
Gellar'ın rol aldığı tanıtımı, rakip bir firmanın adının geçtiği ilk reklamdı. Sonuç olarak rakip firma, 
Gellar'a dava açtı. Ayrıca ünlü yıldız kılık değiştirmediği takdirde adı geçen rakip firmanın restoranlarına giremiyordu. İşin ilginç yanı, Bx/fy #he Vampire Slayer'ın sponsorlarından biri, Gellar'a dava 
açan fast food şirketi oldu. 

© Lise arkadaşları arasında Tara Reid, Jerry 
O'Connell ve Macaulay Culkin bulunuyor. 

© Scream 2'nin çekimlerinde Wes Craven'e Buffy 
tbe Vampire Slayer'da tehlikeli sahneleri dublörsüz 
oynadığını söylemiş olsa da filmdeki ölüm sahnesi 
için bir balkondan fırlatılması gerektiğinde bu durumdan fazlasıyla korktuğunu da saklayamadı. 


SPİKE, MÜZİĞE YALNIZ 
DEVAM EDECEK 


Eğer fantezileriniz arasında bir vampir tarafından serenat yapılması varsa, şanslısınız. Buffy 
tihe Vampire Slayer'da acımasız vampir Spike'ı 
canlandıran James Marsters ilk solo albümü Civilized Man'i çıkardı. 

Albümünü çıkartırken bir de karakteri gibi kaos 
yaratmasaydı daha iyi olurdu... Kendi albümü 
için stüdyoya girmeden önce 
grubu Ghosts of the Robot ile 
başarılı bir Avrupa turnesine 
çıktılar. Sonra grubun vokalisti Marsters, kendilerini çok 
ciddiye almaya başladıklarını 
ve grubun diğer elemanlarının 
sesi için zorlayıcı şarkılar bestelediğini düşündüğü için 
gruptan ayrıldı. 

Grup elemanlarıyla arasının 
iyi olduğunu söyleyen aktör, 
müziğe artık daha profesyonel yaklaştığını söylüyor: “Bütün süreçte gerçekleşen en güzel şey bir müzisyen olarak kendime daha çok güvenmeye başlamış olmam.” 
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ACİL SERVİSİN YOĞUN TEMPOSUNA 
RAĞMEN YENİ GELEN GÜZEL DOKTORU 
FARK ETMEMİŞ OLAMAZSINIZ 


İnsanlık adına kendi özel yaşamlarını 
geri plana atan doktorlar insanüstü çabalarıyla yeni bölümlerde yine nefesleri 
kesecek. Bu sezon da sürpriz ilişkiler, 
öğrenilmemesi gereken gerçekler ve beklenmeyen ölümlerle çalkalanacak olan 
ER, hastane dramasında bir numara olduğunu bir kez daha kanıtlayacak. 

ER ailesine yeni üyelerin katılmasıyla 
birlikte hırslı doktorlar arasındaki otorite çekişmeleri de gittikçe büyüyor. 


ATLETİK DOKTOR 

Yeni doktorlardan biri Michael Michele'in canlandırdığı Dr. Cleo Finch. Geçen ay bu karakterin her gün işe gelirken 
7 kilometre koştuğunu öğrenmiştik. Dizideki diğer karakterler onun atletik ya- “ 
pısına hayran kalmıştı. 

Cleo bu görüntüsünü Michele'in gençlik yıllarında lise takımında basketbol 


oynamasına borçlu. Bir süre basketbol 
ile oyunculuk arasında kalan Michele, 
daha sonra oyunculuk kariyerinde karar 
kıldı. Başlarda, film seçmelerine katılırken geçimini sağlamak için reklam filmlerinde rol aldı. Sonra Freddie Jack- 
son'ın üst üste üç klibinde oynadıktan 
sonra dikkatleri çekmeyi başardı. 


GEREĞİNDEN DAHA GÜZEL 

Beyaz bir babanın ve siyah bir anne- 
nin çocuğu olan oyuncu öncelikle güzelliğiyle ilgi topladı. Hatta bazı işleri de 
*rol için fazla güzel olduğu” gerekçesiyle 
alamamış. ER'da bile beyaz önlüğüne ve kullandığı 
bütün teknik jargona rağmen çekiciliğini koruyan 
akıris, ilginç bir şekilde güzelliğini bastırmak 
zorunda kalabiliyor. 

Doğru rolü bulana kadar Central Park West ve 
New York Undercover gibi birçok dizi ve filmde rol 


30 


alan Michele, ekranda ne kadar yetenekli olursa olsun, basketbol sahalarında da bir yıldız olabilirdi. 
Bugün hâlâ hayır etkinliklerinde basketbol turnuvalarına katılıyor. 

Acil Servis, doktorların en güzeli Micheletin ge- 


tirdiği taze enerjiyle birlikte her hafta hayatın kendisini sunmaya yeni sezonunda da devam ediyor. 
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DIZILER 


INTO THE WEST 


BEYAZ ADAM'IN AMERİKA'NIN BATISINA YERLEŞMEK İÇİN, 
TOPRAKLARIN ASIL SAHİPLERİNİ YURTLARINDAN ETMESİ ÜZERİNDEN 


BİR ASIRDAN FAZLA ZAMAN GEÇTİ 


Into ihe West'in yapımı için dublörlerden, figüranlara, kostüm ve dekor tasarımcılarından çekim 
ekibine kadar binlerce kişiden oluşan dev bir ekip, 
aylarca ağır hava ve çekim şartlarına rağmen yılmadan çalıştı. Onları böylesine motive eden, dizinin 
Steven Spielberg imzası taşıyan büyük bir yapım olmasının dışında, Amerikalılara geçmişlerini ve 
kimliklerini olabildiğince objektif bir bakış açısından sunma görevini üstlenmiş olmalarıydı. 

Into #he Wes?'te her ayrıntının bir önemi var. Bu 
nedenle herkes üstüne düşeni çok dikkatli ve büyük 


EY 
Ea 


titizlikle gerçekleştirmek zorundaydı. 

Her şey gerçeğine uygun yapıldı. Aktörlerin hazırlanmaları için özel eğitim görmeleri gerekti. Prodüksiyon, çekimler için gerekli birçok eğitim kampı 
kurdu. Aktörler, Lakota ve Cheyenne çevirmenleriyle birlikte dil eğitimi gördü. Bazı oyuncular silah 
eğitimi kampına gitmek zorundaydı ve ata binmeyi 
öğrenmeliydiler. Özellikle, Amerikan yerlisi aktörlerin eğersiz ata binmeyi öğrenmesi çok zor oldu. 

Bütün bu çalışmalar aslında ortaya çıkacak ürünün son eskizleriydi. Dizinin temeli atılırken, bütün 


e yaptıkları uzun er e ani, hi 
yerleşimcilerin hem de Amerikan yerlilerinin 
bakış açılarını ortaya koyan iyi ve objektif bir iş çıkarmak için uğraştılar. 


“DERS ALMALIYIZ” 

Mastrosimone, yazarların karşılaştığı en büyük 
“Kızılderili bakış açısını anlayabileceğimiz bir noktaya varmak ve klasik wes- 


sorunu şöyle açıklıyor: 


tern klişelerinden sıyrılıp dünyaya yeni gözlerle 
baktığımız bir yere ulaşmaktı.” Şu ana kadar vahşi 
Batı üzerine ciddi, dalga geçen va da bakış açısı kısıtlı birçok yapım gerçekleşti; ama Wto #be West, 
mini dizi dalında bir ilke imza attı. 

Peki /z4o #be West bu kadar zahmete niye girdi? 
Bütün ekip, 1825 ile 1890 arasındaki süreci konu 
alan bu yapımı gerçekleştirerek büyük sorumluluk 
üstlendi. Bunun nedeni, dünyada bugün de benzer 
durumlarda, benzer davranışlar sergilenmesi; 
benzer hataların ve acıların yaşanmaya devam 
edilmesi olabilir. Tarih tekrardan ibarettir ve bu nedenle insanların tarihten ders alması çok önemlidir. 

Yazarlardan Kirk Ellis ib Wesi hikayesi- 
nin en önemli unsurlarından in bu olduğunu 


“Bizim için geriye bakıp, olaylar 


düşünüyor: 
ıngerçekleşme nedenlerini tartıp anlamamız önemli. 
Geçmişte insanları neyin kışkırttığını çözmek 
zorundayız; ancak bunu yaparak bir sonraki seviye- 


ye ilerleyebiliriz.” 


YÖN 

İtokaghata- Güney 
Waziyata- Kuzey 
Wiyoh peyata- Batı 


Wiyohiyanpata- Doğu 


HAYVANLAR 


Cetan- Şahin 
Hehaka- Kanada 
geyiği 

Kangi- Karga 
Tashunsa- Antilop 
Tonkala- Fare 
Shunka- Köpek 
Hogan- Balık 
Mashtincala- Tavşan 


İNSANLAR 
İthanchan- Şef 
Akichita- Asker 
Eyapaha- Haberci 
Thoka- Yabancı 


RUHANİLİK 
Wakan- Kutsal 


-Wakhan- Güç 


Waphiye wichasha- 
Kabile hekimi (Erkek) 
Phejuta winyela- 
Kabile hekimi (Kadın) 
Wichaha wakhan- 
Kutsal adam 


LAKOTA DİLİ 


Wiyan wakhan- 
Kutsal kadın 
Wakhan thanka- 
Yüce ruh 

Olakhota- Huzur 
Naghi- Ruh 
Wo-wakan- Doğaüstü 


DOĞA 

Wichahpi- Yıldızlar 
Oosni- Soğuk 
İttindi- Şimşek 
Bloketu- Yaz 

Wetu- İlkbahar 
Waniyetula- Kış 
Ptanyetu- Sonbahar 
Anpetu- Gün 
Hanhepi- Gece 


ÇEŞİTLİ 

İtazipa- Yay 
Wanhinkpe- Ok 
Wahukheza- Mızrak 
Niyaha- Tüy 
Mazawakhan- Silah 
Wahachanka- Kalkan 
Mila- Bıçak 
Wichaphe- Çatal 
Chinshka- Kaşık 
Phejuta- İlaç 
Chanupa- Pipo 
Thipi- Ev 
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, 57. EMMY 
ÖDÜL TÖRENİ 


57. EMMY ÖDÜL TÖRENİ 18 EYLÜL, PAZAR'I PAZARTESİ'YE BAĞLAYAN 
GECE 03:00'TE CNBC-e'DE CANLI OLARAK YAYINLANACAK 
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Televizyon dünyasının Oscar'ları sayılan Emmy 
Ödülleri, 18 Eylül'de CNBC-e'de de canlı olarak 
yayınlanacak törenle sahiplerini bulacak. 

57. Emmy Ödül Töreni'nin yıldızı, tam 15 adaylıkla Desperate Housewives. 

Kendi adını taşıyan televizyon programının yanı 
sıra rol aldığı dizilerle de adından sıkça bahsettiren 
Ellen DeGeneres'in sunacağı 57. Emmy Ödül Töreni, sanatçının ilk Emmy deneyimi değil. Komedi ile 
ciddiyet arasındaki çizgiyi iyi belirleyen Degeneres 
daha önce de 11 Eylül olayları nedeniyle iki kez iptal edilen 2001 Emmy Ödül Töreni'ni sunmuştu. 


CNBC-e DİZİLERİ 

Desperate Howsewives'in 15 dalda aday gösterildiği Emmy Ödül Töreni'nde CNBC-e dizilerinden 
Everybody Loves Raymond 13 dalda, Arrested Development 11 dalda, Carnivale 8 dalda, 
Tıwo and a Half Men 6 dalda, Six Feet Under 5 dalda, Nip/Tuck ve 


EMMY TARİHİ 


Emmy Ödülleri düzenleme fikri 
1948 yılında ortaya atıldı ve ödüller için bir 
isim arayışı başladı. İlk olarak, televizyon 
cihazının bir parçası olan 'Ike' kelimesi 
önerildi. Karşı öneri olarak, öncü televizyon 
mühendisi ve geleceğin Akademi başkanı 
Harry Lubcke tarafından çok televizyon kamerası tüpüne verilen isim olan 'Immy'yi ortaya attı. 

Mühendis Louis McManus'un 'bilimin elektronunu kaldıran kanatlı sanat perisi' diyerek 


tasvir ettiği tasarımı ödül heykelciği olarak kabul edilince, 'lImmy' ismi daha kadınlaştırılarak 
“Emmy” kelimesine dönüştürüldü; çünkü tasa- 


rım için bir kadın model kullanılmıştı. 
1949'da ilk Emmy Ödül Töreni gerçekleşti. Biletler 5 dolardı. Bu tarihte, 

ABD'de bir milyondan az TV vardı. 
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ACADEMY OF 
TELEVISTON 
ARTS e SCTENCES 


Scrubs 4 dalda, The Simpsons ve Malcolm in the 
Middle 3 dalda, The 4400, South Park, Cold Case, 
ve Smallville 1 dalda Emmy'ye aday gösterildi. 


Desperate Housewives 15 ödüle aday gösterilmesine rağmen dizi setinde büyük bir 
coşku yaşanmadığını, bunun nede- 


1950'de Akademi, yarışan 
şovların Hollywood'da yapılması 
zorunluluğundan vazgeçti. Bu yıl 
düzenlenen ödül töreni toplam 
250 dolara mal oldu. 

En İyi Aktör ve Aktris dallarının eklendiği 1951 yılındaki törene bin kişi 
katıldı ve Emmy Ödülleri televizyon dünyasında gittikçe daha çok önemsenmeye 

başlandı. Emmy Ödül Töreni, ABD'de televizyon sayısının 25 milyona ulaştığı 
1955 yılında yayın hakkı için 110 bin 

dolar ödenen ve eğlence sektörünün en prestijli organizasyonu olarak algılanmaya başlandı. 

Aradan 50 yıl geçti ve Emmy Ödül 
Töreni'nin prestiji artık tüm 
dünya tarafından kabul 
edilmekte. 


ninin de Nicolette Sheridan ve Eva Longori- 


a'nın aday listesinde yer almaması olduğunu EM MY ADAYLARI 


okuyucularımıza duyurmuştuk. Yine de aynı di- EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ 


e a e ; , Arrested Development 
Oyuncu Ödülü'ne aday gösterilmesi, televizyon Desperate Housewives 


zi oyuncularından üçünün birden En İyi Kadın 


dünyası için büyük başarı, Altın Kızların 20 yıl | Everybody Loves Raymond 

önce yakaladığı bu başarıya ulaşan bir başka di- Oo Serubs 

zi daha olmamıştı. Will & Grace 
Umutsuz Ev Kadınları'nın karşısındaki en 

büyük rakip, yine tanıdık biri. Malcolm in #be o ENİYİ DRAMA DİZİSİ 

Middle'dan, tam 6 kez ödüle aday gösterilen, Oo Six Feet Under 

ancak şimdiye kadar ödülü kazanmayı başara- o 24 

mayan, Jane Kaczmarek. Deadwood 

Lost 

The West Wing 


CNBC-e izleyicilerinin yakından tanıdığı bir 
başka isim, Patricia Heaton 
da “En İyi Kadın Oyuncu” 
f olabilmek için yarışta. 
İ Everybody Loves ORaymond'da, Ray'in eşini can- 


EN İYİ MİNİ DİZİ 
The 4400 
Elvis 


Empire Falls 
landıran Heaton bu rolle da- The Lost Prince 


ha önce iki kez ödül kazan- 


mayı başarmıştı. CNBC-e'de ENİYİ ERKEK OYUNCU / KOMEDİ DİZİSİ 
final sezonunu izlemeye baş- O Jason Bateman, Arrested Development 
layacağımız Everybody Lo- o Ray Romano, Everybody Loves Raymond 
ves Raymond, En İyi Kome- o Zach Braff, Scrubs 

di Dizisi dalında adaylardan Oo Eric McCormack, Will & Grace 

biri. Ray Romano Komedi o Tony Shalhoub, Monk 

REN © Dizisi dalında En İyi Erkek 

Oyuncu; Peter Boyle, Brad Garrett ve Doris Ro- EN İYİ KADIN OYUNCU / KOMEDİ DİZİSİ 
beris ise yine aynı dalda Yardımcı Kadın / Er. O Marcia Cross, Desperate Housewives 
Teri Hatcher, Desperate Housewives 
Felicity Huffman, Desperate Housewives 
Patricia Heaton, Everybody Loves Raymond 
İLK KEZ ADAY OLANLAR Jane Kaczmarek, Malcolm in the Middle 
Emmy tarihinde ilk kez ödüle aday gösterilecek 

olmanın heyecanını yaşayan isimler de var. İzle- (o EN İYİ ERKEK OYUNCU / DRAMA DİZİSİ 
yicilerin daha çok sinema perdesinden tanıdık- o Kiefer Sutherland, 24 

ları Patricia Arguette, Medium adlı dizideki ro- Oo James Spader, Boston Legal 

lüyle Drama Dizisi dalında ilk kez En İyi Kadın O lan McShane, Deadwood 


Oyuncu Ödülü'ne aday. Üç kez Oscar'a aday O Hugh Laurie, House 
Hank Azaria, Huff 


kek Oyuncu ödüllerine adaylar. 


gösterilmiş Debra Winger da “ilk” yaşayacaklar 
arasında. Winger, Dawn Anna'daki rolüyle En 


EN İYİ KADIN OYUNCU / 
DRAMA DİZİSİ 

Frances Conroy, Six Feet Under 
Jennifer Garner, Alias 

Mariska Hargitay, Law & Order: 
Special Victims Unit 

Patricia Arguette, Medium 
Glenn Close, The Shield 


İyi Kadın Oyuncu olmak için yarışacak isimlerden biri. Arrested Developmeni'ta Bluth Ailesi'ni ayakta tutmaya çalışan Jason Bateman ve 
Scrubs'ın en ünlü genç doktoru Zach Braff da 
ilk kez aday gösterildikleri Emmy Ödül Töreninde Komedi Dizisi dalında En İyi Erkek E* 
Oyuncu Ödülü'nü almak için yarışacak. ğ 
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VAROLMANIN 
DAYANILMAZ 
HAFİFLİĞİ 


JÜLIETTE BINOCHE'NİN PERFORMANSINA, LENA OLIN'İN ALIMLI OYUNU 
EKLENMİŞ SEYİR KEYFİ YÜKSEK BİR UYARLAMA 


Sinemada edebiyat eserlerinden yapılan uyarlamalar her dönemde tartışılmıştır. Genel Kanı, sinema tarihinde bu uyarlamaların başarısız olduğu yönündedir. Üstelik edebi değeri yüksek olan eserler- 


den yapılan uyarlamalarda, beklenti her zaman fazla olur ve sonuç, hayal kırıklığıdır. Oysa tersi bir 
durumda, değeri tartışılan romanlardan filme yapılan uyarlamalarda, beklenti fazla olmadığından, şa- 


şırtıcı sonuçlarla karşılaşabiliriz. 

Milan Kundera'nın Varolmanın Dayanılmaz 
Hafifliği romanı yayımlandığı dönemde dünyaca 
ünlü bir gazetede çıkan övgü dolu bir yazıda 
“Kundera'dan daha akıllı bir gözlemci olamaz” 
deniyordu. 

Gerçekten de Batı dünyasının göklere çıkardığı 
bu roman, bireysel ilişkileri derinlikli işlemesine 
karşın, “bahar” ertesi 1968 Prag işgalinden hareketle, ustalıklı dil oyunları ile saldıran, refah toplumlarının nimetlerinin özlemi ile yanıp tutuşan 
bir iç sayıklamalar toplamı idi. Roman, 80'li yıllarda şöyle bir esti ve geçti. İzi bile kalmadı. 


FİLMİN BÜYÜSÜ 
dili v ii anı 17öö yad 
Dayanılmaz Hafifliği, Daniel Day-Lewis, Juliette 
Binoche ve Lena Olin'in başrollerde unutulmayacak bir oyunculuk sergiledikleri başarılı bir uyarlama olarak sinemada yerini aldı. 

Romanın karmaşık ve felsefi ağırlıklı içeriği, çizgi üstü bir anlatımla perdeye yansıtılabildi. Özellikle 
Binoche sayesinde, kadın- 
erkek ikilemindeki trajik 
boyut tüm yalınlığıyla ortaya çıktı. Buna bir de 
Olir'in erotizm saçan alımlı oyunu da eklenince film, 
estetik anlamda seyir keyfi 
veren bir düzeye ulaştı. 

Uyarlama senaryo ve görüntü dalında gelen ödüllerle Philip Kaufman, dünya çapında tanınan bir yönetmen oldu. Prag'ın 
masalsı atmosferinin filme katkısı çok fazla. Ka- 


rakterlerin incelikle işlenişi, köpeklere karşı duyu- 


lan sevginin dile getirildiği sahneler ve özellikle, 
renkli karelerden siyah beyaz karelere geçişler filmin etkisini daha da pekiştiriyor. 

Suha Çalkıvik 


he Unbearable Tightness of Being - Varolmanın 


CATHERİNE DENEUVE 


sam © 
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THE HUDSUCKER 
PROXY 


COEN KARDEŞLER, HULA-HOOP'UN TARİHİNİ YENİDEN YAZDI. TABİİ Kİ 
KENDİ TARZLARINDA VE KENDİLERİNE GÖRE 
Miller's Crossing'in ardından herkes filmdeki Coen Kardeşler'in tarzı bu, bir esprinin patlama- 


şapkanın anlamını sorduğunda iç çekmekle yetindi- . sı için birkaç yıl beklemeniz gerekebilir; ama yine 
ler. Birkaç yıl sonra Barton Fink gösterime çıktığın- o de, üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçmiş olma- 


da bu kez herkes kutunun içinde ne olduğunu soru- (o sına rağmen, kimse hâlâ Coen Kardeşler'in nasıl 
yordu. Verdikleri cevap kısa ve netti: “Şapka”. olup da Joel Silver gibi kurt bir yapımcıyı The Hıud- 


sucker Proxy'ye 40 milyon dolar 
yatırması konusunda “kafaladıklarını” anlaşılmış değil. 

The Hudsucker Proxy'nin 
kökleri aslında ilk filmleri Blood 
Simple'ın da öncesine uzanıyor. 
Coen Kardeşler'in büyük hayran- * 
lık duydukları Sam Raimi ile birlikte yazdıkları Hudsucker fazla 
pahalı olur düşüncesiyle bir türlü 
hayata geçiremedikleri bir proje 
olmuş. Ta ki senaryo Leathal * 
Weapon, Predator, Last Boy Scout gibi filmlerin yapımcısı Joel 
Silver'in eline geçene dek. Hâlâ 
anlaşılamayan sebeplerden filmin 
iş yapacağına inanan Silver, Hrdsucker'ı finanse edebileceğini söylemiş ve 
yeşil ışığı yakmış. Tabii Coen Kardeşler de 
ne olursa olsun her zamanki koşullarında 
çalışma garantisi aldıktan sonra. 


YÖNETMENLERİN ŞAŞKINLIĞI 

Norville Barnes adlı bir adamın hula-hoop dediği tuhaf bir oyuncak sayesinde zirve 
yapan kariyerini anlatan The Hudsucker 
Proxy, Frank Capra, Howard Hawks ve 
Preston Sturges gibi eski toprak Hollywood 
yönetmenlerinin filmlerine göndermeler yapıyor. Tamamen Coen Kardeşler'e ait bir 
stilizasyonun hakim olduğu filmin, Joel Silver'a rağmen gişede tepetaklak olması (sadece 3 milyon dolar civarında bir hasılat) da 
bu stilizasyonun izleyiciye biraz soğuk gelmesiyle açıklanabilir belki. Tim Robbins'in 
itirazını da göz ardı etmemek gerek elbette: 

“Hudsucker iyi bir film, sadece izleyicisini bulamadı bence. Belki 10 ya da 20 yıl 
sonra bulacaktır. Belki de Avrupa'da bulur.” diyor ünlü aktör. Coen Kardeşler'in ise 
hâlâ kafası karışık: “Hudsucker niye iş yapmadı bilmiyoruz. Öte yandan Fargo neden 
gişede batmadı onu da anlamıyoruz. İnsanların neden Fargo'yu izlemeye gittikleri büyük bir esrar bizim için. Filmi çekerken “toplam üç kişi seyredecek ama olsun biz eğleniyoruz' diyorduk hep”. 

Eğlence mi dediniz? İşte ona şüphe yok. 
Bir de şöyle hula-hoop çevirdik miydi! 

Emrah Kolukısa 


ÇOCUKLARA EĞLENCE 
Hula-hoop'un 'gerçek' tarihçesi 

Gelmiş geçmiş en favori armağanlar arasında yer alan 
bu basit plastik parçası aslında 1958 yılında Wham-O 
oyuncak şirketinden Richard Knerr ve Arthur Melin tarafından icat edilmişti. Daha bir yıl önce 'frisbee' ile 
büyük bir ticari başarı yaşayan Knerr ve Melin, bambu 
ağacından yapılma çemberlerin Avustralya'daki okullar- 
da egzersiz amaçlı kullanıldığını duyunca harekete geç- 


mişler; ama ilk yaptıkları tahta modeller işe ei 


yaramayınca biraz hayal kırıklığına uğramış- 
1 


3 ç y 


lardı. Neyse ki plastik kullanma fikri işe yaradı ve yaklaşık dört > 
ay içinde tüm Amerika'da kabaca 25 milyon 
adet hula-hoop sattılar. 
Wham-O daha sonra oyuncak devi Mattel 
tarafından satın alındı. Coen Kardeşler frisbee ve hula-hoop isimlerini filmde kullanmak 
için izin istediler. 
Mattel'in genel müdürlerinden Steve Schneider şöyle 
anlatıyor: “Bizden izin istediler ve 
bizim de izin vermemek gibi bir durumumuz olamazdı. Konuya hiç bir 
sanatsal katkımız yok. Sadece filmin sonunda bir yazı çıkacaktı ve 
hiç para alışverişi de olmadı.” Bu arada, 
her iki oyuncak da hâlâ milyonlarca 
satmaya devam ediyor. 

Aktris Jane Russell, 1958 
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ANNAUD'NUN AYISI 


“HAYVANLARIN FİLMLERDE KULLANILDIĞI OLDU, AMA TÜM FİLMİN 
TAMAMEN BİR HAYVANA, HEM DE EVCİL HAYVAN KATEGORİSİNE BİLE 
GİRMEYEN BİR AYIYA ENDEKSLENDİĞİ HİÇ GÖRÜLMEMİŞTİ 


Jean-Jacgues Annaud, hikayelerini görüntülerle | miktar “homurdanma” mevcuttu. 
anlatmayı seviyor. 1981 yapımı Owest for Fire, Yedi yıl sonra ise, yönetmeninin adını bütün dünbundan seksen bin yıl önce geçiyor ve mağaralarda © yaya duyuran L'Ours / The Bear / Ayı geldi. Bu se- 
yaşayan Ulam kabilesinin ateş arayışını ve gülmeyi (| ferki kahramanları, birbirleriyle dost olan ve avcıöğrenişini anlatıyordu. Teknik danışmanlıklarını — lardan kaçan iki ayıydı: Youk ve Kaar. 
Desmond Morris ve Anthony Burgess gibi saygın Biri, annesini heyelanda kaybetmiş minicik bir 


iki adın üstlendiği filmde, konuşma yoktu, ama bir © yavru, öteki devasa bir boz ayı. Hikayenin en ilginç 
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yanı, ayıların görüş açısından anlatılıyor olmasıydı. Çok zekice bir kurgunun ve yer yer hareketli 
model kullanılmasının yanı sıra, filmin iki, başrol 
oyuncusu başarılı performanslar sunmuştu. Kendince bir yıldız olan Bart, daha önce The Great 
Ontdoors ve Clan of the Cave Bear'de oynamıştı. 
Douce'u ise, 10'u aşkın ayı yavrusu arasından bizzat Annaud seçmişti. 


YİNE HAYVANLARA DÖNDÜ 

Yönetmen arada pek çok film de yaptı elbette: 
The Name of the Rose, L'Amant / The Lover, Seven Years in Tibet, bunlardan bazıları. Son filmiy- 


le ise, yine aşina araziye girdi: Two Brothers birbirlerinden ayrılan iki kaplan kardeşin hikayesini 
anlatıyor. Daha doğrusu, hikayeyi kaplan kardeşler Koumal ve Sangha anlatıyor, tıpkı Ay'da olduğu gibi İki nie arasındaki başlıca fark ise, Ayı 


bers'ın sevimli kahramanlara sahip ve Lion King / 
Aslan Krah'ı hatırlatan bir masal olması. 

Annaud, daha Ozes? for Fire'ı yaparken etoloji, 
yani hayvan davranışları biliminin kurucusu Konrad Lorenz'le tanışmış, onun metinlerinden çok etkilenmiş. Mağara adamlarının davranışlarını bu 
metinlerden yola çıkarak saptamış. Kahramanının 
bir hayvan olduğu herhangi bir psikolojik film çekilmemiş olduğunu da o sıralar fark etmiş. 

Bu eksiği de telafi etmiş; çünkü ilkel insanlardan bir adım ileri gitmeye hazırlanırken, senaristi 
ona James Oliver Curwood'in okulda okuduğu kitabı Tbe Grizziy King'i hatırlatmış. Jean-Jacgues 
Annaud, sinemaya, düşüncelerin gerçekliğini konuşmalardan çok eylemlerin yansıttığına inanarak 
yaklaştığını söylüyor. 

Sevin Okyay 


KAÇIRMAYIN 


THE JERK 
20 Eylül Salı, 22:00 


Yönetmen: Carl Reiner 
Oyuncular: Steve Martin, 
Bernadette Peters, 

Catlin Adams, Mabel King, 
Richard Ward. 

Yapım Yılı: 1979 


Komedi filmlerinin usta 

ismi Steve Martin, 70'li 

yıllardaki en ünlü sinema filmi kabul ediler The 

Jerk'te yine üstün bir 

performans sergiliyor. 

Carl Reiner imzalı filmde Steve Martin kendini 
siyah sanan oldukça saf bir beyaz adamı canlandırıyor. Navin adlı karakter, aslında siyah olmadığı öğrendiğinde büyük bir şok yaşar ve kendini yollara vurur. 

Bir benzin istasyonunda çalışmaya başlayan 
Navin'in yolu sapık bir katille kesiştiğinde kendini hiç tahmin edemeyeceği olayların içinde bulacak ve olaylar birbirini takip edecektir. 


THE BURBS 
27 Eylül Salı, 22:00 


Yönetmen: Joe Dante 
Oyuncular: Tom Hanks, 
Bruce Dern, Carrie Fisher, 
Corey Feldman. 

Yapım Yılı: 1989 


Tom Hanks, kendine has oyunculu- 
- guyla sadece dramalarda değil, komedilerde de başarılı olduğunu defalarca ispatlamış bir aktör. 
Tom Hanks filmin başrolünde. Gremlins'in yönetmeni Joe Dante'nin imzasını taşıyan The 
Burbs, Ray Peterson adlı sıradan bir aile babasının geçirdiği akıl almaz değişimi ekrana taşıyor. Sessiz bir mahallenin kısa süre içinde nasıl 
bir kaosa sürüklendiğine şahit olacaksınız. Eğlenceli bir komedi. 


e 


CNBC:- 


-e 


www.cnbce.com 


THE INNER CIRCLE ( (5 Ey) 
Yönetmen: Andrei 
Konchalovsky 

Oyuncular: Tom Hulce, Lolita 
Davidovich, Bob Hoskins, 
Alexander Zbruyev. 


L'OISEAU D'ARGILE (12 Eylül) 


Yönetmen: Taregue Masud 


Oyuncular: Nurul Islam Bablu, 


Russell Farazi, Jayanto 
Chattopadhyay, Rokeya 
Prachy. 


BREAKER MORANT (19 Eylül) 
Yönetmen: Bruce Beresford 
Oyuncular: Edward 
Woodward, Bryan Brown, 
Lewis Fitz-Gerald, Jack 
Thompson. 


L'OURS (26 Eylül) 
Yönetmen: Jean-Jacgues 
Annaud 

Oyuncular: Tcheky Karyo, 
Jack Wallace. 


L'OURS Neredeyse deneysel sayılabilecek 


filmin başrolünde bir ayı var. 
5 2 


LE LIEUDU 
CRIME 
Yönetmenliğini 
Andre 
Techine'nin 
üstlendiği Le 
Lieu Du 
Crime'da güzel 
yıldız Catherine 
Deneuve 
başrolde. 


WHATEVER HAPPENED TO 


HAROLD SMITH (6 Eylül) 
Yönetmen: Peter Hemi 
Oyuncular: Tom Courtenay, 
Stephen Fry, Michael Legge, 
Laura Fraser. 


THE NIGHT THEY RAIDED 
MINSKY'S (13 Eylül) 
Yönetmen: William Friedkin 


Oyuncular: Jason Robards Jr., 


Britt Ekland, Norman 
Wisdom, Forest Tucker, 
Elliott Gould. 


THE JERK (20 Eylül) 
Yönetmen: Carl Reiner 
Oyuncular: Steve Martin, 
Bernadette Peters, Catlin 
Adams, Mabel King, 
Richard Ward. 


THE BURBS (27 Eylül) 
Yönetmen: Joe Dante 
Oyuncular: Tom Hanks, 
Bruce Dern, Carrie Fisher, 
Corey Feldman. 


THE SEVEN-PER-CENT 
SOLUTION Helbert Ross'tan bir 
Sherlock Holmes macerası. 


GARÇON (7 Eylül) 
Yönetmen: Claude Sautet 
Oyuncular: Yves Montand, 
Jacgues Villeret, Nicole 

Garcia, Bernard Fresson. 


TAKING OFF (14 Eylül) 
Yönetmen: Milos Forman 
Oyuncular: Lynn Carlin, 
Buck Henry, Linnea Heacock, 
Georgia Engel. 


LE HEU DU CRIME (21 Eylül) 


Yönetmen: Andre Techine 


Oyuncular: Catherine Deneuve, 


Wadeck Stanczak ,Nicolas 
Giraudi, Danielle Darieux. 


I WANT TO G0 HOME 

(28 Eylül) 

Yönetmen: Alain Resnais 
Oyuncular: Gerard Depardieu, 
Adolph Green, Linda Lavin, 
Laura Benson, Geraldine 
Chaplin. 


HANE” e 


INTO THE WEST 

(1,8, 15 Eylül) 

Yapımcılığını Steven 
Spielberg'in üstlendiği Into 
ihe West, son üç bölümünün 
tekrarıyla Perşembe günleri 
saat 22:00'de ekranda 


THE UNBEARABLE 
LIGHTNESS OF BEING 
(22 Eylül) 

Yönetmen: Philip Kaufman 
Oyuncular: Daniel Day 
Lewis, Juliette Binoche, 
Lena Olin, Derek De Lint, 
Erland Josephson. 


THE HUDSUCKER 
PROXY (29 Eylül) 
Yönetmen: Joel Coen 
Oyuncular: Tim Robbins, 
Jennifer Jason Leigh, Paul 
Newman, Charles Durning, 
Steve Buscemi. 


TOM HANKS 


THE BURBS Sıradan bir aile babasıyken, 
yeni komşuları yüzünden "zıvanadan çıkan* 
Ray Peterson'ın başından geçenler. 


m. 


GOTCHA (2 Eylül) 

Yönetmen: Jeff Kanew 
Oyuncular: Linda Fiorentino, 
Anthony Edwards, Peter Pan, 
Ayshea Leigh. 


THE ANDROMEDA STRAIN 
(9 Eylül) 

Yönetmen: Robert Wise 
Oyuncular: Arthur Hill, David 
Wayne, James Olson, K. Reid. 


THE SEVEN-PER-CENT 
SOLUTTLON (16 Eylül) 
Yönetmen: Herbert Ross 
Oyuncular: Alan Arkin, 
Vanessa Redgrave. 


YOU'LL LIKE MY MOTHER 
(23 Eylül) 

Yönetmen: Lamont Johnson 
Oyuncular: Patty Duke, 
Rosemary Murphy, R. Thomas. 


WALKER (0 Eylül) 
Yönetmen: Alex Cox 
Oyuncular: Ed Harris, Marlee 
Matlin, Peter Boyle. 


CLOCKERS Sirike adında 19 yaşında bir 
uyuşturucu satıcısının başından geçenler. 


DIARY 


Yönetm 
Oyuncul 
Benjam 


Naam 
OFA MAD 
HOUSEWIFE (3 Eylül) 


PATTY HEARSI (43 Eylül) 
Yönetmen: Paul Schrader 
Oyuncular: Natasha 
Richardson, William Forsythe, 
Ving Rhames, Frances Fisher. 


SLAP SHOT (4 Eylül) 
Yönetmeni: George roy Hill 
Oyuncular: Pau! Newman, 
Strother Martin, Michael 
Ontkean, Jennifer Warren. 


en: Frank Perry 
ar: Richard 
in, Frank Langella, 


Carrie Snodgress. 


THE INCREDİBLE 


SHRIN 
(10 Eylül) 
Yönetm 
Oyuncu 
Charles 


CROOK 
Yönetm 
Oyuncu 
Delroy 


Kelly, Zelda Harris. 
THE STİNG (24 Eylül) 


Yönetm 


GRACE OF MY HEART 


(10 Eylül) THE INCREDIBLE 


KING WOMAN Yönetmen: Allison Anders SHRINKING WOMAN 
Oyuncular: Illeana Douglas, (11 Eylül) 
en: Joel Schumacher | Matt Dillon, John Turturro, Yönetmen: Joel Schumacher 


Eric Stoliz. 


CLOCKERS (17 Eylül) 
Yönetmen: Spike Lee 
Oyuncular: Hrvey Keitel, 
John Turturro, Delroy Lindo, 
Mekhi Phifer. 


Oyuncular: Lily Tomlin, 
Charles Grodin, Ned Beatiy. 


THE FOUR SEASONS (18 Eylül) 
Yönetmen: Alan Alda 
Oyuncular: Alan Alda, 

Carol Burnett, Len Cariou, 
Sandy Dennis. 


THE PAPER (25 Eylül) 
Yönetmen: Ron Howard 
Oyuncular: Michael Keaton, 


ar: Lily Tomlin, 
Grodin, Ned Beatty. 


LYN (27 Eylül) 

en: Spike Lee 

ar: Alfre Woodard, 
Lindo, David Patrick 


THE GREAT WALDO 
PEPPER (24 Eylül) 
Yönetmen: George Roy Hill 


en: George Roy Hill 


Oyuncu 
Robert 


Shaw, Charles Durning. 


Oyuncular: Robert Redford, Bo 
Svenson, Bo Brundin, Susan 
Sarandon. 


ar: Paul Newman, 


Robert Duvali, Glenn Close, 
Redford, Robert 


Marisa Tomei. 


MICHAEL CRICHTON 


EZ 


2 


THE GREAT WALDO PEPPER 
Artık gösteri uçuşları yapan bir 
savaş pilotunun yaşadıkları. 


THE JERK 
Steve Martin, 
70'li hagi 
yıllardaki en 
ünlü sinema al; 
filmi olan The | VE 
Jerk'te 
kendini siyah 
sanan bir 
beyaz adamı 
canlandırıyor. 


i) 


k 


THE STING Küçük üçkağıtçı Johnny 
Hooker, babası gibi sevdiği Luther'in 
öldürülmesi üzerine intikam yemini 
eder. 


THE ANDROMEDA STRAIN 

Michael Crichton'ın çok satan 
bilimkurgu romanından uyarlanan film, 
Robert Wise'ın imzasını taşıyor. 
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Yönetmen: Andrei Konchalovsky 


Yapım Yılı: 1991 o Süresi: 132 Dakika 

Stalin rejiminin hakim olduğu yıllarda 
Sovyetler Birliği'nde geçen film, ünlü 
yönetmen Andrey Konchalovsky'nin 
imzasını taşıyor. Yönetmenin gençlik 
yıllarında tanıdığı bir projeksiyonistten etkilenerek çektiği film, dairesini 


5 EYLÜL 


Yahudi bir aileyle paylaşan, Stalin 


Yönetmen: Taregue Masud 


Yapım Yılı: 2002 o Süresi: 94 Dakika 

60'lı yıllarda doğu Pakistan'da geçen 
L'oiseau D'argile (Matir Moina), izleyiciyi bağımsız Bangladeş'in kurulmasına yol açan devrimin yaşandığı hare- 


ketli günlere götürüyor. Kökten dinci 
müslüman babası ve kocasının baskılarından bunalmış annesiyle oturan 


12 EYLÜL 


Yönetmen: Bruce Beresford 


© Yapım Yılı: 1980 Süresi: 102 Dakika 

j Oscar'a aday olduğu Tender Mercies 
ve Driving Miss Daisy gibi filmlerden 
anımsadığımız Bruce Beresford'un yönertiği film, 19. yüzyılın sonlarında 
Avustralya'da yaşayan Henry “Brea- 


ker” Morant adlı bir İngiliz'in etrafın- 


19 EYLÜL 


da şekilleniyor. İngilizlerle Boerler 


Yönetmen: Jean-Jacgues Annaud 
Oyuncular: Tcheky Karyo, Jack Wallace. 
Yapım Yılı: 1988 o Süresi: 92 Dakika 


Başrollerinden birini bir hayvanın üstlendiği filmler daha önce de çevrilmişti. Lassie, Black Beauty ya da Benji 
hemen herkesin çocukluğunda bir kez 
olsun izlemiş olduğu örnekler. Ama 
tüm bir filmin tamamen bir hayvana, 
hem de evcil hayvan kategorisine bile 


26 EYLÜL 
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Oyuncular: Tom Hulce, Lolita Davidovich, Bob Hoskins, Alexander Zbruyev. 


hayranı Ivan'ın hayatına odaklanıyor. 
Bir sinemada projeksiyonist olarak çalışan Ivan'ın hayat hiç beklemediği 
bir anda, kapısını kırarak eve giren ve 
birlikte oturduğu Yahudi aileyi apar 
topar götüren KGB ajanlarının gelişiy- 
le sonsuza kadar değişecektir. 


Oyuncular: Nurul Islam Bablu, Russell Farazi, Jayanto Chattopadhyay, Rokeya Prachy. 


Anu'nun hasta bir kız kardeşi ve Pakistan'ın baskıcı rejimini protesto 
eden bir erkek kardeşi vardır. Babasının bir medreseye gönderdiği Anu'nun 
hayatı, dostlarının etkisiyle yeni bir 
yön alacak ve yaşadığı zamana başka 
gözlerle bakmaya başlayacaktır. 


Oyuncular: Edward Woodward, Bryan Brown, Lewis Fitz-Gerald, Jack Thompson. 


arasında patlak veren savaşta gönüllü 
olarak çarpışan Morant ve adamları, 
bir grup mahkumun infaz edilmesine 
refakat ederler. Ne var ki, bu mahkumlardan biri Alman askeridir ve İngiltere'nin bu yüzden Almanya ile arasını bozmaya hiç tahammülü yoktur. 


girmeyen bir ayıya endekslendiği hiç 
görülmemişti. Jean-Jacgues Annaud 
neredeyse deneysel sayılabilecek bu 
filmi başarıyla bitirdi ve izleyen herkesin gözlerini yaşlarla doldurmayı da 
bildi. Bu eşine az rastlanır sinema olayını kaçırmayın deriz. 


BOB HOSKINS 


TANRI VERGİSİ YETENEĞİYLE E 
GÜVENİLİR OYUNCULAR 
ARASINA KATILDI 


Bu ay onu, Stalin'in korkulan adamı Lavrenti Pavloviç Beria olarak izleyeceğiz. 

Eminiz, üç İkinci Dünya Savaşı liderini oynamış bir aktör olarak, Beria da Bob Hoskins'e vız gelmiştir. Kendisi Enemy at the Gates'de Nikita Kruşçev'i, iki TV filminden 
World War 11: When Lions Roared'da Winston 
Churchill'i ve Mussolini: The Decline and Fall 
of Il Duce'de de Mussolini'yi oynamıştı. 

Savaş sonrası Londra'sında bir işçi sınıfı 
ailesinin çocuğu olarak büyüyen, 15 yaşında 
okuldan ayrılmış aktör için ilginç bir galeri. 
Ama Hoskins açısından zorluk arz ettiğini 
sanmıyoruz. 

Hoskins hiç oyunculuk eğitimi almadığı için 
yeteneğin Tanrı vergisi, doğal bir şey olduğuna inanıyor. Dünyanın en güvenilir oyuncuları 
arasında yer almasına bakarak, ona hak verebiliriz. Nereden baksanız, Roser Rabbit'le 
bile oynamıştı. 


EDWARD WOODWARD 


İNGİLTERE'NİN EN İYİ OYUNCULARINDAN 
EDWARD WOODWARD, TEĞMEN MORANT 
OLARAK EKRANDA 


Birkaç yıl önceki festivalde bir Roger Corman retrospektifinde gösterilen The Wicker Man'de (1973) onu, aldığı bir 
imzasız mektup üzerine İskoç adası Summerisle'a giden 
polis Neil Howie olarak izlemiştik. Eleştirmenlere göre, ülkesi İngiltere'nin en büyük aktörlerinden biri sayılan RADA 
mezunu Edward Woodward'ün sinemadaki en iyi iki performansından biri bu karakter; ikincisi de Bruce Beresford'un 
yönettiği çok başarılı Avustralya filmi Breaker Morant'a 
(1979) adını veren Teğmen Harry Morant. 

Bizim Woodward'ı bu ay ikincisinde izleme fırsatımız olacak. İngiltere'de ise, filmlerinin yanı sıra, ona şöhret getirmiş iki TV dizisiyle: Callan ve The Egualizer'la tanınıyor. Bir 
de Olivier Tiyatrosu'ndaki unutulmaz Cyrano de Bergerac'ı 
var tabii. 
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| Yönetmen: Peter Hewitt 


Yapım Yılı: 1999 Süresi: 90 Dakika 
Disco yıllarını hatırlar mısınız? Peki 
ya kışkırtıcı danslarıyla John Travolta'yı? İşte iflah olmaz Travolta hayranı Vince, filmimizin baş kişisi. Filme 
HATEVEN HAP Le adını veren babası Harold, telekinetik 
TOHAROLD) | 


SMITH; | 


güçlere sahip olduğunun farkında olmayan umursamaz bir tip. Ara sıra 


6 EYLÜL 


Yönetmen: William Friedkin 


Yapım Yılı: 1968 Süresi: 94 Dakika 
Asıl ününü ileriki yıllarda çekeceği 
The French Connection ve The Exor- 


cist gibi filmlere borçlu olan çiçeği 
burnunda yönetmen William Friedkin 
The Night They Raided Misky's ile 
ekranda. Yönetmen, 1920lerin vodvil 


13 EYLÜL 


çılgınlığını yansıttığı filminde dini gös- 


THE JERK 


Yönetmen: Carl Reiner 


Yapım Yılı: 1979 o Süresi: 88 Dakika 

Saturday Nighi Live'daki tiplemeleriyle üne kavuşan Steve Martin'in 
70'li yıllardaki en ünlü sinema filmi 
olan The Jerk, siyahi bir aile tarafından büyütülen ve kendisini de siyahi 
sanan hafif aptal bir beyaz adamın ya- 


20 EYLÜL 


şadığı komik olayları anlatıyor. 


THE BURBS 


i Yönetmen: Joe Dante 


TOM HANKS 
e) Dc 
Tiz DUKB: 3) 


Yapım Yılı: 1989 o Süresi: 96 Dakika 
Gremlinstin yönetmeni Joe Dante'nin 
imzasını taşıyan The Burbs sıradan 
bir aile babasıyken yeni komşuları yüzünden zıvanadan çıkan Ray Peterson'ın başından geçen dehşetli komik 
olayları anlatıyor. 


zi 


Peterson'ların mahallesine yeni taşı- 


WHATEVER HAPPENED TO HAROLD SMITH 


THE NİGHT THEY RAIDED MINSKY'S 


Oyuncular: Tom Courtenay, Stephen Fry, Michael Legge, Laura Fraser. 


başı derde girdiğinde onu mahkemede 
savunan Joanna ise Vince'in abayı 
yaktığı güzel ama tamamen Vince'in 
zıttı bir genç kadın. Onun gözüne girmek isteyen Vince'in disco tutkusunu 
terk edip Sex Pistols'la ilgilenmekten 
başka şansı da yok gibi. 


© Oyuncular: Jason Robards Jr., Britt Ekland, Norman Wisdom, Forest Tucker, Elliott Gould. 


terilerde dansçı olmak üzere New 
York'a gelen inançlı bir genç kızın 
matrak öyküsünü anlatıyor. 

Bir adı da Siriptizin İcat Edildiği Gece 
olan filmde genç kızın pek de hayal ettiği gibi bir iş bulamadığını anlamak 
izleyicilerin çok zamanını almayacak. 


Oyuncular: Steve Martin, Bernadette Peters, Catlin Adams, Mabel King, Richard Ward. 


Ailesinin ona beyaz olduğu gerçeğini 
açıklamasının ardından yollara düşen 
Navin R. Johnson, bir benzin istasyonunda çalışmaya başlar. Her şey sapık 
bir katilin rehberden rastgele adını seçip peşine düşmesiyle farklı bir yön 
alır ve Navin'in hayatı hareketlenir. 


Oyuncular: Tom Hanks, Bruce Dern, Carrie Fisher, Corey Feldman. 


nan gizemli Klopek ailesi hakkında 
kimse bir şey bilmemektedir. Günün 
birinde ortadan kaybolan yaşlı birinin 
akibetini merak eden mahalle sakinleri olayla Klopekler arasında bağlantı 
kurmaya başlayınca işin rengi değişir. 
Tabii en yakın komşuları Ray'in de. 


LAURA FRASER 


İSKOÇYALI LAVINIA, OYUNCULUK: N 
KARİYERİNE BABASI SAYESİNDE 
BAŞLADI 


Glasgowl'u Laura Fraser, adını ilk kez, ülkemizde de oynayan Gillies MacKinnon filmi Small 
Faces'la (1995) duyurdu. Film, 1960'lı yılların 
Glasgow'unda geçiyor, Fraser da yerel bir gang- 


sterin sevgilisini oynuyordu. 

1999'da ise Julie Taymor'ın cüretkar Titus Andronicus uyarlaması Titus'da Lavinia rolünü üstlendi. Kızını oynadığı Anthony Hopkins ve Jessica Lange gibi usta oyuncuların yanında hiç ezilmediği gibi, filmin en beğenilen oyuncularından biri oldu. 

Esas babası Alister Fraser ise, onun oyunculuğa başlamasına neden olan kişi. Küçük bir inşaat şirketini yönetirken oyunlar yazan, şimdi 
de senarist olan Alister Fraser, Laura okuldayken gençlik kulübü için bir oyun yazmış, kızı d 
bu oyunun başrolünde oynamıştı. 


NORMAN WISDOM 


ENAYİLER KRALININ DÜŞÜK BÜTÇELİ 
FİLMLERİNİN HEPSİ GİŞEDE İYİ 
HASILAT YAPTI 


Charles Chaplin'in küçük, ezik, ama komik adam gibi bir 
tiplemesi vardı: Yassı şapkası ve üstüne küçük gelen giysieriyle beceriksiz bir Doğu Londralı. Bizde Enayiler Kralı adıy- 
a tanınan Norman Wisdom'ın filmleri, inanılmayacak kadar 
| düşük bütçeliydi, ama hepsi de iyi iş yaptı. 

Jerry Lewis gibi, Wisdom da komedilerine dokunaklı ayrın- 
İ tular katardı. Yine onun gibi, çoğu kez uzun boylu, yakışıklı 
<İ bir adamı, Jerry Desmonde'u el altında bulundururdu. Amerikalılar onu, Burlesk komedyen Chick Williams'ı oynadığı 
1968 yapımı The Night They Raided Minsky's ile tanıdı (ayın 
i filmlerinden). Diyorlar ki Kraliçe, beş yıl önce kendisine şövalye ünvanı verdiği törende kasıtlı olarak yuvarlanıp düşen 
> | Wisdom'ı pek severmiş. 
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14 EYLÜL 


CEMAHD 
DEPARDIRU 4 


28 EYLUL 
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Yönetmen: Claude Sautet 


Oyuncular: Yves Montand, Jacgues Villeret, Nicole Garcia, Bernard Fresson. 


Yapım Yılı: 1983 Süresi: 88 Dakika 

Usta Fransız yönetmen Claude Sautet'nin imzasını taşıyan Garçon, geçmişinde şarkıcı olmak isteyen ama 
garson olmaktan ileri gidemeyen ortayaşlı bir adamın öyküsünü anlatıyor. 
Yves Montand ve Jacgues Villeret gibi 
usta isimlerin rol aldığı film, zaman 


Yönetmen: Milos Forman 


zaman komik, zaman zaman duygusal 
bir dille aktaran başarılı bir yapım. 
17 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisiyle 
tekrar karşılaşan Alex hâlâ şarkı söyleyebildiğini kanıtlayacak ve yaşadıkları sayesinde içindeki romantik adamın ölmediğini fark edecektir. 


Oyuncular: Lynn Carlin, Buck Henry, Linnea Heacock, Georgia Engel. 


Yapım Yılı: 1971 o Süresi: 88 Dakika 

Guguk Kuşu, Amadeus ve Hair gibi 
unutulmaz filmlerin yönetmeni Milos 
Forman'ın 1971 tarihli filmi Taking 
O# Çek sinemacının Amerika'da gerçekleştiridiği ilk film. Toplumsal ahlakın hicvedildiği Taking Off evden ka- 


çan genç bir kızla onu bulmak için so- 


Yönetmen: Andre Techine 


kaklara düşen ailesinin başından geçenleri anlatıyor. 

6O'lı yılların özgür seks ortamına dışarıdan bakan Forman tüm çelişkileri 
ve farklı ahlak anlayışlarıyla dönemin 
karakterlerini başarılı bir şekilde çizmesini biliyor. 


Oyuncular: Catherine Deneuve, Wadeck Stanczak, Nicolas Giraudi, Danielle Darieux. 


Yapım Yılı: 1986 Süresi: 88 Dakika 

Yönetmenliğini Andre Techine'nin 
üstlendiği Le Lien Du Crime bir mezarlıkta küçük bir çocuğun cezaevinden kaçmış bir mahkum olan Martin 
ile karşılaşmasıyla başlıyor. Çocuktan 
para isteyen Martin karşılığında onun 
hayatını bağışlar ve aldığı parayla iç- 


Yönetmen: Alain Resnais 


meye gittiği barda çocuğun annesiyle 
tanışır. Bu uğursuz tesadüf küçük 
Thomas'ın hayatını alt üst edecek, 
adamdan etkilenen annesi onunla birlikte kaçış planları yapmaya başlayacaktır. Güzel yıldız Catherine Deneuve başrolde. 


Oyuncular: Gerard Depardieu, Adolph Green, Linda Lavin, Laura Benson, Geraldine Chaplin. 


Yapım Yılı: 1985 o Süresi: 102 Dakika 

Paris'e giden Amerikalı bir çizerin öyküsünü anlatan / Want To Go Home 
Fransız yönetmen Alain Resnais ile 
Amerikalı mizahçı Jules Feiffer'in işbirliği yaptıkları etkileyici bir komedi. 
Hayatında ilk kez yurtdışına çıkan 
Amerikalı karikatürist Joey Wellman 


kendi işlerinin de sunulacağı bir sergiye katılmak için Paris'e gider. Aslında 
bu yolculuk aslında Cleveland'ı terk 
ederek Sorbonne'a okumaya gelen kızını görmek için bir bahanedir. Ancak 
Joey'i, Paris'te kızı yerine bir kültür 
şoku beklemektedir. 


JACOUES VİLLERET 


YAŞAMINI BU YIL YİTİREN USTA 
OYUNCU, HENÜZ 53 YAŞINDAYDI 


Jacgues Villeret, bu yıl bir iç kanama sonucu aramızdan ayrıldığında 53 yaşındaydı. 1972 yılından, yani 21 yaşından bu yana oyunculuk yapıyordu, ama 
adıyla birlikte hatırlanan film, Francis Veberin Le 
diner de cons'u oldu. Bu filmdeki karakteri François 
Pignon'a, kibrit çöplerinden hayal dünyaları yaratan 
Maliye Bakanlığı muhasebecisine yirmi yıl arayla hem 
sahnede, hem perdede can vermişti. AŞ 

İkinci C&sar'ını da bu rolle aldı. İlk Câsar'ını ona, E Dİ 
sahnede Pignon'u oynadığı yıl çevirdiği Claude Lelo- E| - 
uch filmi Robert et Robert getirmişti. Claude Lelouch, j 
filmografisinde birçok saygın yönetmenin adı olan Vil- i 
leret'nin en çok, tam sekiz kez birlikte çalıştığı favori İl i 
yönetmeni oldu. mm 


GERALDINE 
CHAPLIN 


ŞARLO'NUN KIZI GERALDINE, İLK 
OLARAK BABASIYLA BİRLİKTE 
KAMERA KARŞISINA GEÇTİ 


Aslında babasına fizik olarak da benziyor. 
Charlie Chaplin'in *komik kılıklı küçük serseri” dışındaki karakterlerini akla getirince, bu 
benzerlik daha da çok ortaya çıkar. 

Chaplin'in, oyun yazarı Eugene O'Neill'in 
kızı Oona ile olan evliliğinden doğan Geraldine Chaplin, hayatının ilk sekiz yılını Hollywood'da geçirdi. Babası siyasi duruşu yüzünden ABD'yi terk etmek zorunda kalınca, tüm 
aile İsviçre'ye yerleştiler. 

Londra'daki Kraliyet Bale Okulu'nda bale 
eğitimi alan Geraldine, ilk filmi olan ve babasının yönetip oynadığı Limelight / Sahne 
Işıkları'nda dansçı olarak yer aldı. İlk yetişkin rolü Dr. Zhivago'da Ömer Şerif'in karısı 
Tonya oldu. Bir süre de adı, eski eşi Carlos 
Saura'nın adıyla anılan Geraldine, bugün 
saygın bir başrol ve karakter oyuncusu. 
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Yönetmen: Jeff Kanew 


Yapım Yılı: 1985 o Süresi: 98 Dakika 

Jeff Kanew imzalı Gotcha, adını bir 
oyundan alıyor. Bir çeşit “paintball? oyunu olan ve Los Angeles Üniversitesi'nde- 
ki öğrencilerin aralarında oynadığı “gotcha” tatil için Paris'e giden Jonathan'ın 


2 EYLÜL 


THE ANDROMEDA STRAIN 


Yönetmen: Robert Wise 


Yapım Yılı: 1971 Süresi: 126 Dakika 

Bir araştırma uydusunun Arizona yakınlarındaki küçük bir kasabaya düşerek 
parçalanması, beraberinde büyük tehlikeler getirir. Dünya dışından gelen ve 
son derece ölümcül olan bir virüs serbest 


Yönetmen: Herbert Ross 


Yapım Yılı: 1976 Süresi: 108 Dakika 

Bir Sherlock Holmes macerası olan filmin adı, ünlü detektifin kullandığı koka- 
in miktarına gönderme yapıyor. Holmes'un sağlığından endişe eden sadık 
dostu Dr. Watson, onu ünlü Viyanalı 


YOU'LL LIKE MY MOTHER 


Yönetmen: Lamont Johnson 


Süresi: 88 Dakika 
Ölen kocasının vasiyeti üzerine eşinin ai- 


Yapım Yılı: 1972 
lesini ziyaret giden hamile dul Francesca 
hiç ummadığı bir şekilde karşılanacaktır. 
Kayınvalidesi Bayan Kinsolving son de- 


23 EYLÜL 


rece düşmanca tavırlar içindedir. Buna 


WALKER 


Yönetmen: Alex Cox 


Yapım Yılı: 1987 Süresi: 90 Dakika 

19. yüzyılda yaşamış Amerikalı maceracı 
William Walker'ın hayat öyküsünü anlatan Walker, yönetmen Alex Cox'un imzasını taşıyor. Hukuk, politika, tıp, gaze- 


30 EYLUN 


tecilik gibi birçok alanda kariyer yapabi- 


THE SEVEN-PER-CENT SOLUTION 


Oyuncular: Linda Fiorentino, Anthony Edwards, Peter Pan, Ayshea Leigh. 


hayatını kurtaracaktır. Burada gizemli 
bir kadın olan Sasha ile tanışan genç 
adam kendisini karmaşık bir komplonun 
içinde bulacak ve hayatta kalmak için silaha sarılmak zorunda kalacaktır. 


Oyuncular: Arthur Hill, David Wayne, James Olson, Kate Reid. 


kalır ve kasabadaki hemen herkes kısa 
bir süre içinde ölür. Olayı çözmek için 
getirtilen bir grup doktor ve bilimadamı 
virüsü yok etmek için zamana karşı zorlu bir yarışa başlayacaklardır. 


Oyuncular: Alan Arkin, Vanessa Redgrave, Robert Duvall, Samantha Eggar. 


doktor Sigmund Freud ile görüşmesi için 
ikna eder. Tedavi sürecinde ezeli düşmanı Moriariy ile ilgili bazı gerçekleri keşfeden Holmes karmaşık bir komployu da 
çözmeyi ihmal etmeyecektir. 


Oyuncular: Patty Duke, Rosemary Murphy, Richard Thomas. 


bir de şiddet eğilimleri olan bir oğul ve 
zeka özürlü bir kızkardeş ekleyin. Kabus 
gibi günler yaşayan Francesca, her şeyin 
gerisinde daha büyük bir plan olduğunu 
anlayınca işler iyice karışacaktır. 


Oyuncular: Ed Harris, Marlee Matlin, Peter Boyle, Blanca Guerra. 


lecekken her şeyi elinin tersiyle iten ve 
Nikaraguay'da diktatörlüğe kadar uzanan bir hayatı seçen Walker'ın macerası 
1855 yılında milyoner bankacı Cornelius 
Vanderbilt için çalışmasıyla başlıyor. 


ANTHONY 
EDWARDS 


ER'IN DR. GREEN'İ, SARI LEPİSKA 
SAÇLARIYLA EKRANDA 


On iki yaşında sahneye çıktı, hâlâ oynuyor. Anthony 
Edwards beş yılda 30'u aşkın oyunda rol aldı. Sonra da 
Londra'da ve Los Angeles'ta oyunculuk eğitimi gördü. 

Kült film Fast Times at Ridgemont High (1982) ile sinemaya geçti. Hiçbir zaman belli bir tipin adamı olmadı, her tür karakteri, her tür film ve TV dizisinde canlandırdı. TV'de ilk kez Northern Exposure'ın çevre konusunda duyarlı Kabarcık Adamı (Bubble Man) olarak tanındı, ama asıl şöhrete ER'ın Dr. Green'i olarak kavuştu. Bakalım onu Gotchal'nın sarı, lepiska saçlı gencecik Jonathan'ında tanıyabilecek misiniz? 


SAMANTHA 
EGGAR 


UZUN BOYLU, KIZIL KESTANE SAÇLI 
KIZI, BİR SHERLOCK HOLMES 
HİKAYESİNDE İZLEYECEĞİZ 


Victoria Louise Samantha Marie Elizabeth Therese Eggar, manastırda eğitim gördü. Yeniyetme yaşında da sahneye çıktı. Bir Shakespeare oyununda oynarken keşfedilen 23 yaşındaki bu uzun boylu, kızıl kestane saçlı kız 
The Wild and the Willing'le (1961) sinemaya adım attı. 

Biz onu, kısa süre önce İstanbul Film Festivali'nde de 
oynayan, John Fowles uyarlaması The Collector / Kor 
kunç Koleksiyoncu'da, Terence Stamp'in kaçırdığı genç 
kız olarak tanıdık. 

O sıralar, bu rol için düşünülen Natalie Wood'un yerini aldığı için sinema dergilerinde gündem olmuştu. Bu 
rolle Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alıp Oscar'a 
aday olması da işini kolaylaştırdı. 

Bu ay Samantha Eggar'ı The Sevem-PerCent Solution'da, Sherlock Holmes'un sevgili dostu Dr. Watson'ın 
(Robert Duvall) karısı olarak izleyeceğiz. Hani şu Holmes 
kitaplarında Sir Conan Doyle'un zaman zaman sözünü ettiği, Güney Amerikalı, kızıl saçlı kız. 


KYA 


ENECe her cumartesi 19:00 - 21:00 


Yönetmen: Frank Perry 


Yapım Yılı: 1970 Süresi: 92 Dakika 
Hayatına giren tüm erkeklerin tacizlerine ve zaman zaman da şiddete maruz kalan Tina'nın öyküsünü beyazperdeye taşıyan Diary Of A Mad Housewife özellikle oyuncularının unutulmaz performanslarıyla öne çıkan 

güçlü bir drama. Terapi için gittiği 


3 EYLÜL 


Yönetmen: Paul Schrader 


Yapım Yılı: 1988 o Süresi: 100 Dakika 

1974 yılında Symbionese Kurtuluş 
Ordusu tarafından kaçırılan Patty Hearst'ün hikayesi özellikle Amerika'da 


büyük olay yaratmış; genç kadının 
kendisini kaçıranların tarafına geçip 
onlarla birlikte eylemlere katılması 
.herkesi şaşkınlığa uğratmıştı. Taxi 


3 EYLÜL 


Uy 4 
TOMLİN © Grop 


Si 
- Nomm 


Yönetmen: Joel Schumacher 


Kadının toplumdaki yeri ve toplumsal 
değerler üzerine eleştirel bir söyleme 
sahip olan The Incredible Sbrinking 


V 
| Yapım Yılı: 1981 Süresi: 84 Dakika 
; 
Woman, 


50'li yılların bilim-kurgu 
filmlerini anımsatan bir yapım. Yöneten Joel Schumacher'in kariyerinin ilk 
yıllarında çektiği film, evde bulunan 


- GRALE OF MY HEARI 


Yönetmen: Allison Anders 


Yapım Yılı: 1996 o Süresi: 110 Dakika 
Denise Weaverly adıyla sahnelerde 
kendisine şans arayan genç bir şarkıcı- 
nın hayat öyküsünü anlatan Grace Of 
My Heart, ünlü şarkıcı Carole King'in 
hayatından esinlenerek çekildi. 

Kazandığı yetenek yarışmasının ardından New York'a giden Edna hiçbir şe- 


10 EYLÜL 


DIARY OF A MAD HOUSEWIFE saat 19:00 


PATIY HEARST saat21:00 


E INCREDİBLE SHRINKING WOMAN 


Oyuncular: Richard Benjamin, Frank Langella, Carrie Snodgress, Lorraine Cullen. 


psikiyatrın bile şovenist tavırlarıyla 
karşılaşan Tina tahammülünün sonlarına gelmiştir. Rock yıldızı Neil Young ile birlikte olmaya başladıktan 
sonra oyunculuğa veda eden Carrie 
Snodgress, başarıyla canlandırdığı Tina rolüyle Oscar'a aday olmuştu. 


Oyuncular: Natasha Richardson, William Forsythe, Ving Rhames, Frances Fisher. 


Driver ve Raging Bull gibi filmlerin 
senaristi olarak ün yapan Paul Schraderin yönetmenliğini üstlendiği film 
işte bu olayı ele alıyor. Belgesel nitelikli güçlü bir drama olan Paity Hears”ün başrolünde yetenekli aktris 
Natacha Richardson var. 


saat 19:00 


Oyuncular: Lily Tomlin, Charles Grodin, Ned Beatty, Henry Gibson. 


çeşitli kimyasalların etkisiyle küçülmeye başlayan Pat Kramer'ın akıl almaz maceralarını anlatıyor. 
Başroldeki Lily Tomlin'in birden fazla 
rolü başarıyla canlandırdığı film, izleyenlerin ilgisini sürekli ayakta tutan 
etkili bir yapım. 


saat 21:00 


Oyuncular: Illeana Douglas, Matt Dillon, John Turturro, Eric Stoliz. 


yin aslında umduğu gibi olmadığını 
anlayacak, şöhret denen pırıltılı yala- 
nın içyüzünü görecektir. Yaşadığı tüm 
olumsuzluklara karşın, yine de yılmayan Edna zirveye çıkmaya ve orada 
uzun süre kalmaya kararlıdır. Bunun 
için ne gerekirse yapacaktır. 


 CROOKLYN saat19:00 


Yönetmen: Spike Lee 


Yapım Yılı: 1994 Süresi: 110 Dakika 

Crooklyn, siyah dünyanın beyazperdedeki en güçlü ismi olarak kabul edilen yönetmen Spike Lee'nin imzasını 
taşıyor. Yönetmenin, kendi çocukluk 
yıllarını anlattığı 1994 yapımı filmi, 


17 EYLÜL 


Mali bir kriz yaşayan caz müzisyeni 


CLOCKERS saat 21:00 


Yönetmen: Spike Lee 


CLOCKERS 
3 rün Yapım Yılı: 1995 o Süresi: 122 Dakika 


—- Ve Sokak köşelerinde müşteri bekleyen 
ğ ve “clocker* adı verilen uyuşturucu satucılarından adını alan Clockers, siyahi yönetmen Spike Lee'nin imzasını 
taşıyan çarpıcı bir drama. 

19 yaşındaki uyuşturucu satıcısı Stri- 


17 EYLÜL 


ke, büyük patronlardan birinden il- 


THE STİNG saat 19:00 


| Yönetmen: George Roy Hill 


| Yapım Yılı: 1973 Süresi: 124 Dakika 
1973 yılında En iyi Film ve En İyi Yönermen ödülleri dahil olmak üzere 
tam 7 Oscar kazanan The Sting, izleyiciyi baştan sona merak içinde bırakan ve sürprizli sonuyla hafızalara kazınan başarılı bir yapım. 

Küçük üçkağıtçı Johnny Hooker ba- 


(24 EYLÜL 


* Yönetmen: George Roy Hill 


i Yapım Yılı: 1975 Süresi: 104 Dakika 

© Birinci Dünya Savaşı'nda pilot olarak 
görev yapmış olan Waldo Pepper, artık gösteri uçuşları yapmaktadır. Waldo, hava gösterileri organizatörü Axel 
Olson ile tüm Ortabatı Amerika'da 


24 EYLÜL 


gösteriler yapmk için anlaşır. Ölümle 
sonuçlanan bir kaza sonrası lisansını 


70li yılların Brooklyn'inde geçiyor.” 


“THE GREAT WALDO PEPPER saat 21:00 


Oyuncular: Alfre Woodard, Delroy Lindo, David Patrick Kelly, Zelda Harris. 


Woody Carmichael tam beş çocuklu 
bir aileye bakmak zorundadır. Yine 
de evin asıl yükünü öğretmenlik yapan karısı çekmektedir. 

Daha çok çocukların gözünden anlatılan Crooklyn dönemin müziklerine 
bolca yer veren çarpıcı bir yapım. 


Oyuncular: Hrvey Keitel, John Turturro, Delroy Lindo, Mekhi Phifer. 


ginç bir teklif alır. Rodney adındaki 
bu adam kendisinden para çaldığı gerekçesiyle bir başka satıcının ortadan 
kaldırılmasını istemektedir. İşlerin göründüğünden çok daha derin olduğunu anlayan Strike'ın başı ciddi bir belaya girmek üzeredir. 


Oyuncular: Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw, Charles Durning. 


bası gibi sevdiği Luther'in öldürülmesi üzerine intikam yemini eder. Onu 
öldüren ise azılı gangster Doyle Lonnegan'dır ve onu alt etmenin tek yolu 
da bir başka ustadan, Henry Gondorffdan yardım almaktır. Paul Newman ve Robert Redford başrollerde. 


Oyuncular: Robert Redford, Bo Svenson, Bo Brundin, Susan Sarandon. 


kaybeden Waldo, bir filmde teknik 
danışman olarak iş bulur ve önünde 
yeni bir kariyerin kapıları açılır. 

George Roy Hill ile Robert Redford'ın son ortak çalışmaları olan 
filmde, sinemadaki ilk rollerinden biriyle Susan Sarandon'ı da görüyoruz. 


> 
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RADYO EKSEN? 


IEVSİMİ BAŞLAMAK ÜZERE. 
JARKILARIN ORTAYA ÇIKARTILMA ZAMANI 


nbahara hazırlaması daha zor oluyor. 
na oturup, yalnız, sonbahara hazırlanül ayı. Sıkıcı ay. 
unuzun orta yerine dağıttığınız. albümler 
ından bu defa sizi kurtaracak olanları değil son- 


baharın kafa karıştırıcı özelliğini öne çıkartacakları 
ayırırken elinize ilk gelen bir Bruce Springsteen şar- 


kısıysa vaziyet oldukça ağır demektir. Siafe Trooper bu sonbahara girişin ilk şarkısı. Elbette parçayı 
Steve Wynn ya da Deana Carter yorumuyla da dinleyebilirdik ama patronun bildiği, söyleyeceği farklı bir şeyler vardır mutlaka. 

Aslında insanı dışarı çıkmaya zorlayan şarkılardan biri Siağe Trooper. Bu ilk aşamayı geçebilenler 
için ikinci şarkı Smog'dan. Bill Callahan'ın seçtiği 
isimlerden sadece biri olan Smog'un 2000 yılında 
yayınladığı Dongs of Sevofion albümünün en dokunaklı şarkısı Dress Sexy at My Funeral. 
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1. TLERSEN & STUART STAPLES ..... A SECRET PLACE 
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5 | GM AİN'T NO EASY WAY 
2 7J.DEATHCABFORCUTE......... SOUL MEETS BODY 
8.STEPHENMALKMUS ................ BABY C'MON 
— du a MUSHABOOM 
X 10.ROLLINGSTONES.............. STREETS OF LOVE 
EN 
ği 


1964 Endonezya Hükümeti Beatles tarzı saç kesimini 
yasakladı. (4 Eylül) 

: 1961 Bob Dylan, Gaslight Cafe'de ilk konserini verdi. 

(6 Eylül) 

1974 New York Dolls dağıldı. (10 Eylül) 

1969 Bob Dylan'ın daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış 
şarkılarından oluşan 'Great White Wonder albümü 
piyasaya çıktı. Bu albümün özelliği yayınlanan ilk bootleg 
olmasıydı. (11 Eylül) 

1975 Pink Floyd'un 'Wish You Were Here' albümü 
piyasaya çıktı (15 Eylül) 

1970 Jimi Hendrix öldü (18 Eylül) 

1976 100 Club'da, Sex Pistols, Clash ve Damned'in 
katıldığı Punk Festivali gerçekleşti. (20 Eylül) 


Sonbaharda dinlendiğinde daha bir hüzünlü gelen şarkıların sahibi Tom Waits'in sadece tek bir 
şarkısını seçip bu listeye koymak aslında oldukça 
zor. Çünkü sırf Tom Waits dinleyerek yine bu sonbaharı atlatabiliriz. Fakat diğerlerine saygısızlık etmemek için önü ilikleyip sıraya Waits'in Fil 
Shoot The Moon şarkısını koyuyoruz. 

Bu listenin son şarkısı zor bulunan kadın vokal 
lerden birine air. Hope Sandoval'ın sizi sakinleştiren sesiyle grubu Mazzy Star'ın bundan 15 sene 
önce piyasaya Sü ü She Hangs Brigbily albü- 


münden Give Yon My Lovin. Bu şarkılarla başla- 2 > iz 

yan bir hazırlık süreci sonunda dert edeceğiniz tek MB” Bütün paramı seni ağlatmak 

şey, kahvenizin ayarını tutturamamanız, ya çok M için harcayacağım 

koyu ya da çok açık kalması olacaktır. iii a - de Hope Sandovâl 
Gülşah Güray : 
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PATTY HEARST 
Yönetmen: Paul Schrader 

Oyuncular: Natasha Richardson, William Forsythe, Ving Rhames, Frances Fisher. 
Yapım Yılı: 1988 Süresi: 100 Dakika 


(Patty Hearst, gilesinin maddi gücü sayesinde kendine güvenen bir genç kızdır. Nişanlısıyla birlikte 


konuşmaya başlar.) 


CINGUE: Benim adım Cin. 


oturduğu evi maske giymiş silahlı adamlar basar. PATTY HEARSIT: Cin gibi mi? 
Nişanlısı kaçmayı başarır. Patty'nin elleri ve gözleri CINOUE: Cingue. Sembiyonez Kurtuluş Ordu- 


çoktan bağlanmıştır ve direnmesine rağmen kurtulmak için aslında hiçbir şansı yoktur. Aynı kişiler, 
Patity'yi çığlıklar içinde, dışarıda bulunan arabanın 
bagajına atarlar. Sonra bir otomobil değişikliği daha yapılır. Bu sefer Patty'yi arka koltuğa yatırırlar. 
Ağzındaki bağdan kurtulan Patty zorlukla konuşabilmektedir. Onu kaçıran maskeli kişilerin kim oldukları belli değildir.) 

PATTY HEARST: Kimsiniz siz? Bana ne yapacaksınız? 

ÖRGÜT ÜYESİ: Merak etme. Dirin ölünden çok 
daha değerli. 

(Patty'nin iç sesi.) 

PATTY HEARSIT: Görülmek istemiyorlar. Fidye isüyorlar. Birkaç gün içinde hepsi sona erecek. Beni 
öldürmeyecekler. 

(Otomobille bir evin garajına girerler. Patty'yi iterek bir dolaba sokarlar. Patty nereye götürüldüğünü 
anlayamaz.) 

ÖRGÜT ÜYESİ: Sadece bir dolap. 

Karanlıktan korkar mısın? 

(Sonra kapı kapanır ve Patiy ağlamaya başlar. 
Paity'nin karanlık esaretini, açılan kapı bozar. Kapıda, arkadan gelen beyaz ışık nedeniyle yüzleri görünmeyen iki kadın durur.) 

ÖRGÜT ÜYESİ 1: Sakın telefona dokunma. Bunu 
sana bir kez söyleriz. 

ÖRGÜT ÜYESİ 2: Yaşamak istiyor musun? Ses çıkarma. 


(Sonra kapı yine kapanır. Ancak bu sefer karanlık o 
kadar uzun sürmez. Kapı açılır ve gür sesli bir adam 


76 


su'nun Genel Komutanı'yım. 

PATTY HEARST: O nedir? 

CINOUE: SKO'yu herkes bilir. 

ÖRGÜT ÜYESİ: Nasıl bu kadar aptal olabilirsin? 
SKO Marcus Foster'ı öldürdü. 

CINOUE: Sen bir savaş esirisin. Seni, şu anda Ame- 


rika'nın faşist hapishane sisteminde dövülmekte ve 
işkence görmekte olan iki yoldaşımızı kurtarabilmek 
için esir takasında kullanacağız. 

(Kapıyı yine kapanır, ama Cingue verdiği nuiuğa 
kapının ardından bağırarak devam eder.) 

CINOUE: Patty Hearst, halkın ortak düşmanı Randolph A. Heasr'ün kızı. SKO tarafından, Cenevre 


Konvasiyonu çerçevesinde ülke çapında yapılan beş“ 


tutuklamadan biri. Bu ülkede bir devrim oluyor. 
Halk, Amerikan yönetimine savaş açtı. Devrim şu 
anda ve bu faşist Amerika'da gerçekleşiyor, kaltak! 
PATTY HEARST: Bana karşı mı? 

(Kapı açılır. Cingue öndedir. Arkada duran kadın 
örgüt üyesi alaycı bir tavırla kollarını birleştirir.) 
ÖRGÜT ÜYESİ: Sıradan bir Marie Antoinette. Marie Antoinette de Fransız İhtilalitnden bihaberdi. Ta 
ki kafası kesilene dek. 

CINOUE: Ufak bir sorun çıkartırsan seni ölü bir domuz gibi ayaklarından tavana asarız! Mezbaha katliamı. Kurtarılacağını sanma yavrum. FBI gelirse, ilk 
kurşunu sen yersin. Polis gelirse, ölürsün. Dışarıda 
bir dal kırılırsa, köpek havlarsa, kuş öterse ölürsün. 
PATTIY HEARST: Beni ne zaman serbest bırakacaksınız? 

CINOUE: Yoldaşlarımız serbest kaldığında. 
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HOUSEWIVES 
(SPECAL 
.SORTING OUT 
THE DIRTY 
LAUNDRY) 


THE NIGHT 
THEY RAIDED 
MINSKY'S 


14 Eylül 
çarşamba 


CHEERS 


ARRESTED 
DEVELOPMENT 


CARNIVALE 


TAKING OFF 


15 Eylül 
perşembe 


16 Eylül 
cuma 


GHEERS i CHEERS 


THE SIMPSONS İTHE KING OF 


SCRUBS 


l 


INTO THE İsen PER 
WEST CENT SOLUTION 


Programları ay boyunca takip edebilmek için, Yayın Akışı'nı dergiden kopartıp, saklayabilirsiniz. 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ www.cnbce.com adresinden öğrenebilirsiniz. 


17 Eylül 18 Eylül 19 Eylül 20 Eylül 21 Eylül ü 23 Eylül 
cumartesi pazartesi salı çarşamba perşembe cuma 


0700 - RUGRATS 
730- MYUFEASA 
TEENAGE ROBOT 
(0800 - WİLD THORNBERAYS 
0830 - JİMMY NEUTRON 
0900 - HEY ARNOLD 
0830 - CATDOG 
1000 - ROCKOS 
MODERN UFE 
1030 - SPONGEBOB ERİLEEDİN Ss 
SOUAREPANIS 
11:00 - EVERYBODY LOVES 
11:00 - MALCOLM IN THE RAYMOND 
MİDDLE 11:30 - SEİNFELD 
1130 - AÇCORDING TOJIM (| iz00-TKEFDUR SEASONS 
1200 - SCRUBS 14:00 - THE KING OF 
1230- ARRESTED GUEENS 
DEVELOPMENT TEKRAR 14:30 - STACKED 
1800 - ONE TREE HILL -LAS VEGAS 
14:00 - THE X-FILES 16:00 - WTHOUT A TRACE 
1500 - CARNIVALE 17:00 - TWO AND A HALF 
1600 - INTO THE WEST 17:30 - THE SIMPSONS, 


ekonomi 
ekonomi 
ekonomi 


GHEERS 


ONE TREE HILL 


THE 
BREAKER UNBEARABLE YOU'LL LIKE 
MORENT LUGHTNESS OF MY MOTHER 
BEİNG 


NIP/TUCK 


z 2400 - MALCOLM gn 
2845 - BUFFY : 24:00 - STACKED IN THE MİDDLE 24:00 - SEİNFELD 0100. TrE0C 


e * GİLMORE GİRLS 
THE VAMPİRE SLAYER SOUTH PARK 0030 -TW0 AND 00:30 - ACCORDING 70 JIM (| * 05:30 - ARRESTED 0200 - GILMO) > 
DEVELOPMENT TEKRAR 0300 - THE UNBEARABLE 


0045 - CARNIVALE 0030 - SMALLMI AHALFMEN 1:00 - DESPERATE DEVE ZA 
0145 -ER 0130 LES 01:00 - WITHOUT A TRACE EM -0 - CARNIVALE AR BEG 
0230 - MONSIEUR 0230 - THE SIMPSONS 02:00 - GİLMORE GİRLS Ei GİLMORE GİRLS - GILMORE GIRLS EDE 
VERDOUX 03:00 - 03:00 - BREAKER MORENT -THEJERK « UEU DU CRİME Gi 
0430 - BUFFY 15:00 - STACKED e MALTOLM 
THE VAMPİRE SLAYER Nİ 5:30 -T İN THE MİDDLE 
0530 - CROOKLYN A 05:30 - ACCORDING 10 JIM 

0600 - THE 4400 5 - WITHOUT A TRACE 06:05 - DESPERATE 0505 - CARNMALE 


HOUSEWIVES 


CNBC-e aylık yayın akışı 


www.cnbce.com 


01:00 - 06:00 


24 Eylül 25 Eylül 26 Eylül ü 28 Eylül 29 Eylül 30 Eylül 
cumartesi pazar pazartesi çarşamba perşembe cuma 


THE O.C. CHEERS CHEERS CHEERS CHEERS CHEERS 
19:00 - DESPERATE| GILMORE GİRLS | GILMOREGİRLS | GILMOREGİRLS | GILMOREGİRLS | ONE TREE HİLL 
HOUSEWIVES 


1800-THESTING | e li Si > 
e İsraekn o | 


> İTwo AND ACCORDING ARRESTED EVERYBODY 
OJAHALFMEN TOJIM DEVELOPMENT LOVES 
RAYMOND 


THE X-FHLES “Tİ WTHOUTA DESPERATE 
TRACE HOUSEWIVES 
21:30 - THE GREAT 
WALDO PEPPER 
JE VEUX THE HUDSUCKER 
THE 4400 THE BURBS RENTRER PROXY 
ALAMAISON 


23:30 - BUFFY 
THE VAMPIRE NIP/TUCK 
SLAYER 


24:00 - 
SOUTH PARK 


Aminexil SP94"'; 240 kişi üzerinde gerçekleşmiş kullanım testi. 
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EURO RSCG İSTANBUL 


LABORATGIRES 


Sıkışan saç teli yapı 
maddelerinden yoksun kalır, 
saç kökünün saç derisiyle bağı 
zayıflar, ayrılır ve düşer. 


DER 


SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI BAKIM 


saç derisine sıkıca tutunmuş”, 
daha kalın” saçlar. 


6 haftadan itibaren, kökleri b 


